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Enthousiast en positief

3

We kregen veel enthousiaste en positieve reacties op de eerste versie 
van Dichterbij. Mede dankzij deze warme terugkoppelingen leest u 
nu de tweede uitgave.

Inmiddels bestaat Dichterbij Herstel ruim 10 jaar. Door de jaren heen 
zijn we gegroeid in kennis, in activiteiten, in medewerkers en ook in 
geloof. 

We kunnen ons zorgen maken en verzwolgen raken in de dagelijkse 
verplichtingen waardoor we vergeten waar het echt om gaat, om 
Gods aanwezigheid. De laatste tijd zie ik steeds meer mensen die 
overbelast zijn geraakt en een voortdurende druk voelen. We gaan 
maar door en weten soms niet eens meer waarvoor. Wat we zoeken 
is vaak wat we ergens in ons leven zijn kwijtgeraakt. De plek waar 
je veilig en geborgen bent, daar waar jij jezelf kunt zijn en ook van  
betekenis bent. Geborgenheid kalmeert en het gebrek eraan geeft 
een onontkoombare onrust. Ik weet dat Dichterbij Herstel voor velen 
die plek van rust en erkenning is geweest en dat stemt dankbaar.

Omdat we alleen kunnen geven wat wij ook ontvangen hebben, 
is mijn verlangen dat we als organisatie onszelf geborgen blijven  
weten in Jezus Christus, zodat we kunnen blijven liefhebben, ook als 
de wereld soms zo lijkt te wankelen en crises elkaar opvolgen. 

Hopelijk draagt ook dit magazine daar weer een klein steentje aan bij.

Welkom bij Dichterbij Herstel, Dichterbij ons. 
Lees en geniet!

Wilbert Weerd

Dichterbij de ander, dichterbij elkaar, 

		  dichterbij Christus, Hij dichterbij ons!

Wilbert

Therapie is
stilstaan bij

vermoeidheid
en pijn.

Pas dan kunnen
we de weg

weer vinden ”

“
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Bij Dichterbij Herstel 
sinds 2018 

Specialiteit:
•	 individuele therapie
•	 relatietherapie

Jezus zocht de mens op, juist hen 
waar anderen met een boog om-
heen gingen of bij wie een diep 
lijden en moeite aanwezig was. Hij 
vermeed niemand en ontmoette 
de ander zoals die was. In navolging 
van Hem, hoop ik zo ook steeds 
weer de ander te ontmoeten. 

in navolging van Jezus
Roelke Eilander

Niet de opgepoetste versie, maar 
juist de echte versie, in de kwets-
baarheid en gebrokenheid. Ik hoop 
dat cliënten in onze ontmoeting 
ook een klein beetje van de Here 
Jezus mogen zien en mogen erva-
ren dat het hen dichter bij herstel 
brengt. 
Wat me drijft is mijn verlangen om 
Jezus te volgen, ook in mijn werk.

TEAM DICHTERBIJ HERSTEL

Bij Dichterbij Herstel 
sinds 2017 

Specialiteit:
•	 individuele therapie
•	 relatietherapie
•	 porno- en seksver-

slaving bij vrouwen

Er kan een conflict zijn tussen hoe 
iemand wil zijn en wat diegene  
ervaart over het leven of over zich-
zelf. Wanneer dat laatste niet mee 
mag doen, kan zich dat uiten in  
allerlei problemen. Het is mijn pas-
sie om die stukken weer te leren 
integreren. 

betekenisvolle relaties
Jantine Stam

Omdat ik enthousiast ben over wat 
dat kan opleveren: verzoening met 
jezelf, betekenisvolle relaties met 
elkaar, rust en levenslust. 

Ik ben verwonderd geraakt over de 
relevantie van het Evangelie daarin. 

Bij Dichterbij Herstel 
sinds 2022 

Specialiteit:
omgaan met angst, 
somberheid, verlies, 
rouw en overbelasting

Midden in de gebrokenheid van 
het leven staan is soms zwaar. Wat 
kan het waardevol zijn om dan 
steun te ontvangen op een plek 
waar professionele hulp geboden 
wordt vanuit het Bijbels perspectief 
dat we elkaars naasten zijn.

Ik heb het verlangen om in zware 
periodes naast je te staan. Nabij te 

betrokkenheid in gebrokenheid
Elmira Karels

zijn in je zoektocht naar verlichting. 
Naar en vanuit het Licht (Joh. 8:12). 

Vanuit mijn werkervaring als psy-
choloog en POH-GGZ en ook deels 
vanuit eigen ervaring ben ik be-
kend met thema’s als omgaan met 
angst, somberheid, rouw/verlies en 
overbelasting.



5

Oprichter Dichterbij  
Herstel, november 2011 

Specialiteit:
•	 individuele therapie
•	 relatietherapie
•	 trainingen en  

onderwijs
•	 spreker over porno- 

en seksverslaving en 
andere thema’s.

Wilbert Weerd

Ooit begon ik bevlogen en bewogen 
aan mijn eerste therapie gesprek. Maar 
juist in het goed willen doen raakte ik 
de verbinding met de ander kwijt. 

De bevlogenheid moet geschaafd 
worden, aangescherpt en ik zal nooit 
uitgeleerd zijn. Het therapeutisch ge-
sprek is gebaad bij ontspanning, bij 
echtheid, kwetsbaarheid en daarover 
het gesprek hebben waarover het echt 
moet gaan. Ik ben dit vak het mooiste 
werk gaan vinden dat er is.

verbinding in echtheid en kwetsbaarheid
Op mijn twitter account staat al 
jaren de introductie: Psychosociaal 
therapeut. Verandering door con-
frontatie, acceptatie en ontmoeting. 
Ik denk over echtheid, motivatie en 
percepties. 

Ontmoeting met- en vanuit hart en 
hoofd. In de complexiteit van het 
bestaan waarin ruimte nodig is om 
te kunnen leren zijn om bevlogen 
en bewogen te kunnen leven.

Siegfried Woudstra

Soms kunnen liefdevolle relaties 
gaandeweg afstandelijker, leeg en 
inhoudsloos gaan aanvoelen. Wat 
houdt het leven dan nog in? Hoe 
komen we weer tot emotionele 
verbinding met elkaar? Het kan 
dan helpend zijn als er iemand een 
tijdje met je mee wandelt en met je 
mee mag kijken. 

leven vanuit het Leven

Bij Dichterbij Herstel 
sinds 2020 

Specialiteit:
•	 individuele therapie
•	 relatietherapie
•	 porno en seks- 

verslaving. 
•	 spreker over porno- 

en seksverslaving.

André Vos

Het leven leven is niet simpel. Soms 
zijn we een mysterie voor onszelf. We 
redden het vaak niet alleen om te ach-
terhalen wat er diep in ons om kan 
gaan. Spreuken 20:5 geeft aan dat de 
strategieën, de intenties van ons hart, 
zijn als diepe wateren in een put. Ze 
zijn er in overvloed, maar vaak ook on-
zichtbaar en moeilijk te doorgronden. 
Net zoals moeilijk te achterhalen water 
vanuit een put naar boven getild kan 
worden, kunnen de diepe verborgen-

ontmoeting in gebrokenheid en pijn
heden van het hart zichtbaar en be-
grepen worden. Het is moedig om 
dit proces aan te gaan, niet wetend 
wat er boven gaat komen.

Ik hoop dat therapie er toe mag  
bijdragen dat dit zal gebeuren. Die-
per is het verlangen dat er in de 
gebrokenheid, dorst en pijn een 
ontmoeting plaatsvindt met Jezus 
Christus, om het échte leven te 
proeven in de verbinding met Hem.

Bij Dichterbij Herstel sinds 2012 

Specialiteit:
•	 individuele therapie
•	 relatietherapie (EFT)
•	 intensive therapy
•	 emotie- en identiteits- 

ontwikkeling

De ander en ook De Ander toelaten 
in je pijn voelt kwetsbaar, maar kan 
juist ook levensveranderend wer-
ken. Als theoloog en therapeut raak 
ik elke keer onder de indruk om de 
Heere Jezus aan het werk te zien in 
iemands hart en leven. Om weer te 
leren leven vanuit het Leven! 
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Dank voor je vraag! 
Wat zul jij veel moeite, gebrokenheid en getob tegen-
komen op dit gebied. Fijn dat we met je mee mogen 
denken. Daar zijn we zeker bereid toe!

Je schrijft dat de man in kwestie worstelt met het ge-
mis van gemeenschap, nu zijn vrouw zwanger is en 
gemeenschap niet echt een optie is voor haar. Daar-
aan gekoppeld wordt er een krachtige drang naar 
porno voelbaar in hem, om daar mee bezig te zijn. Ik 
leg even de nadruk op het woordje ‘weer’ die je daar-
bij beschrijft. Dit suggereert dat dit eerder ook het 
geval was en het leest alsof de worsteling met porno 
er niet is op het moment dat de mogelijkheid tot ge-
meenschap er ‘gewoon’ kan zijn. Echter, wanneer deze 
vanzelfsprekendheid er niet lijkt te zijn (zoals nu het 
geval is) wordt er een innerlijke drang ervaren om met 
porno bezig te zijn.

Mooi en raak beschreven dat in het licht brengen van 
wat er speelt an sich geen leven brengt, want hij voelt 
dat dit een volgende keer opnieuw kan gebeuren. Dan 
ontstaat er het patroon van bezig zijn met porno, dit 
vervolgens delen en weer door. Je proeft volgens mij 
scherp dat dit geen diepgaande verandering in het 

Mag ik een pastorale
Hallo team,

Mag ik een pastorale vraag aan jullie stellen?

Zelf ben ik werkzaam in een kerk en ook bij 
ons is seksuele verleiding een groot issue. Als 
‘ervaringsdeskundige’ heb ik me in dit onder-
werp extra verdiept en ook dankbaar gebruik 
gemaakt van jullie materialen/kennis. Pastoraal 
gezien maken we in onze kerk gebruik van de 
‘vrij-zijn’ trajecten, om mensen te helpen de  
stenen uit hun rugzak te gooien opdat ze hun 
vrijheid in Christus vinden en hier komen ook 
vaak seksuele problemen aan bod. Iemand die 
door zo’n traject is ‘gegaan’ is een getrouwd 
man, vader van een kind en zij is in verwachting 
van hun tweede kind. Door haar zwangerschap

is gemeenschap voor haar niet echt een optie. 
Voor hem is dit nu een worsteling en hij voelt 
de verleiding om weer porno te kijken/erover 
te fantaseren sterk opkomen en hij is al een 
paar keer over de schreef gegaan. Hij heeft dit 
gelukkig in het licht gebracht, maar dat brengt 
me wel op een generieke vraag die ik graag aan  
jullie zou willen stellen. Misschien zijn jullie  
bereid om ons te helpen…

Welk advies kunnen wij deze persoon meege-
ven? Om in periode van zwangerschap, waarin 
geen gemeenschap mogelijk is, om te gaan met 
verlangen naar seksualiteit?

hart brengt. Het brengt eerder moedeloosheid, want 
wat helpt het delen nog als er geen verandering komt. 
Hoe essentieel het delen ook is, er is meer nodig dan 
dat.

Dan haak ik in op je vraag. Je vraagt om advies hoe 
deze man om kan gaan met zijn verlangen naar seksu-
aliteit, wanneer hij hier richting zijn vrouw niets mee 
kan. Is dit ook wat hij denkt nodig te hebben? Dat hij 
een manier moet vinden hoe hij om moet gaan met 
een onweerstaanbare behoefte? Dat hij daar op één 
of andere manier sterk in moet zijn, zodat dit helpt om 
niet toe te geven aan de drang naar porno? 

Wanneer er dan een advies wordt gegeven, dan zou 
dit hem bevestigen in de overtuiging dat hij inder-
daad in staat moet zijn om dit te kunnen en dat dit nu 
eenmaal de weg van een christen is. Terwijl het leven 
van een christen zich juist kenmerkt door af te zien van 
je eigen kracht en je compleet toe te vertrouwen aan 
de Heer Jezus Christus. Daarbij klinkt in deze vraag de 
aanname dat de behoefte aan seksualiteit doorgang 
móet vinden. Dus, als man heb je nu eenmaal seksu-
ele behoeften en je komt in de knoop wanneer deze 
behoeften niet bevredigd kunnen worden. 



7

vraag aan jullie stellen?
En vervolgens kom jij in de knoop, want als dit het ge-
val is dan wordt het een lastig verhaal voor deze man.. 
hij heeft pech dat hij zijn behoefte niet kan leven en is 
weerloos nu voor verleiding omdat hij dit wel nodig 
heeft.

Apostel Jakobus schrijft in het eerste hoofdstuk van 
zijn brief dat het anders ligt. Dat porno voor hem als 
een verleiding gaat voelen wanneer gemeenschap 
uitgesloten is, laat zien dat er op dat moment iets aan 
de hand is in zijn binnenste. Iets is of wordt namelijk 
een verleiding wanneer het aanlokkelijk is. En het feit 
dat iets aanlokkelijk is geeft aan dat het iets in zich 
heeft dat aan lijkt te sluiten bij een behoefte, een ver-
langen. Het heeft iets te bieden. Het kan zich als het 
ware presenteren als uitkomst voor de situatie zoals 
die op dat moment wordt ervaren. Wat dit laat zien, 
is dat de toestand van het hart bepalend is of iets een 
verleiding vormt of niet. Niet de porno zelf, ook niet de 
situatie of er wel of geen sprake kan zijn van gemeen-
schap.

Op het moment dat er in een periode geen gemeen-
schap kan zijn, gebeurt er blijkbaar iets in hem wat een 
dermate impact heeft dat het bezig zijn met porno 
hier iets in moet betekenen. De vraag is dan hoe deze 
impact er precies uitziet. Wat betekent gemeenschap 
voor hem? Wat gaat hij missen wanneer dit er niet kan 
zijn? Wat gebeurt er dan in hem? Wat mist hij dan zó 
heftig dat hij het gevoel heeft dat hij iets van buitenaf 
nodig heeft? Hoe helpt het bezig zijn met porno hem 
in het omgaan met dat gemis? Het lijkt mij helpend 
en zinvol om hier eens stil bij te staan. Het gaat niet 
zozeer over seks dat in het geding komt, maar over 
diepere emotionele belevingen die geraakt worden. 
Het hangt samen met het verlangen naar erkenning, 
eenheid, welkom zijn, acceptatie, jezelf mogen zijn, 
aandacht, zorg, veiligheid en geborgenheid.. het ver-
langen om geliefd, gekend en aanvaard te willen zijn. 
Als dit verbonden is aan seksualiteit dan kan het als 
een emotionele dreun voelen wanneer gemeenschap 
tijdelijk geen optie is. Op dit soort momenten, wan-
neer het leven tegenvalt en teleurstelt, wordt vaak 
goed zichtbaar hoe het hart reageert.

Hoe onrustig deze situatie wellicht is voor hem, het is 
tegelijkertijd een prachtige en waardevolle kans om 
bij een diepte in het hart te komen waarvan de kans 
groter is dat het onder de radar blijft wanneer ge-
meenschap niet in het geding komt.

Dit zijn de gedachten die je vraag en verhaal bij me 
oproepen. In het kort zou mijn advies zijn om zijn  
behoefte en verlangens te bevragen, uit te diepen, 
te verkennen. Om aandacht te hebben voor de func-
tie van gemeenschap en porno voor hem. Dit gaat  
namelijk zijn echte nood aan het licht brengen. Moe-
ten omgaan met een onweerstaanbare drang naar 
bevrediging (hetzij in gemeenschap, hetzij in porno) 
brengt geen vrijheid, want je blijft je slaafs voelen aan 
iets dat je in bedwang houdt. Daarbij, als het je lukt om 
die drang onder controle te houden dan brengt dat 
o.a. een vasthouden aan je eigen kracht (en dus geen 
afhankelijkheid van Gods Geest) en een kramp, want 
je moet het wel volhouden. Echte vrijheid ontstaat 
wanneer onze onafhankelijke manier van volhouden 
en overleven aan het licht komen en we deze in alle 
eerlijkheid en afhankelijkheid brengen bij Iemand die 
tot in alle details ons hart kent en weet wat goed voor 
ons is. ¡

Tot zover. Ik hoop van harte dat je er iets mee kunt!
André Vos
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Vorig jaar heb ik het voorrecht gehad om deel te nemen aan de Dichterbij 
Herstel Academy. Al een tijd was ik op zoek naar verdieping in mijn werk als 
maatschappelijk werkster. Ik wilde graag meer leren over bepaalde onder-
werpen, maar vooral wilde ik meer weten over hoe mensen, problemen en 
hulpverlening gezien kunnen worden in het licht van Gods Woord. Hij heeft 
immers alles gemaakt! 

Elke keer begon ik enthousiast aan de cursusdag en na elke dag ging ik moe, 
vol, maar vooral bemoedigd en geïnspireerd naar huis! De thema’s van de 
dagen zijn:

•	 hulpvrager en hulpverlener
•	 verbinding en hechting
•	 werking van emoties
•	 verslaving en pornografie
•	 ontrouw en herstel van vertrouwen
•	 intimiteit en seksualiteit
•	 huwelijk en single zijn
•	 trauma en traumaverwerking
•	 vermoeidheid, burn-out en depressie
•	 lijden, verlies en rouw

Over elk thema werd informatie gegeven vanuit de theorie en psychologie en 
werd het thema bekeken vanuit de Bijbel. Veel van de algemene informatie 
was voor mij al bekend, maar het thema bekijken vanuit Gods Woord heeft 
voor mij echt het verschil gemaakt.

Ik merk dat ik anders sta in mijn werk. Ik sta meer stil bij wat situaties bete-
kenen voor de mensen die ik help en wat het met hun doet. Het indrukwek-
kendste vind ik misschien nog wel dat je de wereld op een bepaalde manier 
gaat snappen: dit is er dus aan de hand, dit gebeurt er. Ik zie meer en meer 
hoe verloren de mens is zonder God. Hoe we zoeken naar geborgenheid, be-
tekenis, vreugde, rust en houvast in deze wereld en in de dingen van de we-
reld, terwijl deze dingen ten diepste alleen bij de Here God te vinden zijn. Het 
heeft mij dankbaarder gemaakt voor het offer van de Here Jezus en dat we 
door het geloof in Hem deel mogen hebben aan Zijn leven.

Ik kan zo nog wel even doorgaan! Als je nieuwsgierig bent naar wat het je 
allemaal nog meer kan brengen, raad ik je van harte aan om de Dichterbij 
Herstel Academy zelf te gaan volgen en het te ondervinden! Veel dank aan 
alle deelnemers van het afgelopen jaar, voor de gezelligheid, openheid, toffe 
gesprekken. Ik ga jullie nog missen! En natuurlijk héél veel dank aan Wilbert, 
Siegfried, André en Jantine voor jullie inzet, jullie passie en het delen van jullie 
kennis en kunde. ¡ 

Eva

Ik merk dat ik
anders sta

in mijn werk.

Ik sta meer stil
bij wat situaties
betekenen voor
de mensen die
ik help en wat

het met hun doet.

André geeft
hier les over

vermoeidheid,
burn-out en

depressie
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mensen helpen te leren mensen te helpen

Mensen helpen is misschien wel één van de moeilijkste dingen in 
het leven. Je neemt jezelf mee, met je ervaringen, ideeën en op-
vattingen. Je kunt je soms onbekwaam voelen en tekortschieten, 
terwijl je wel bewogen bent. Het kan zijn dat je ergens wel aanvoelt 
wat er aan de hand is, maar niet de vinger erop kunnen leggen. 

Daarom bieden we toerusting aan om mensen te helpen te leren hel-
pen bij thema’s rondom relatie, verbinding, emoties, trauma, seksuali-
teit, verslaving en veel meer. 

Afgelopen 10 jaar hebben we als team van therapeuten veel informa-
tie, lesmateriaal, kennis en ervaring opgedaan en dat willen we delen. 
In januari 2023 starten we weer met de Dichterbij Herstel Academy. 

De Academy bestaat uit 10 zaterdagen (1x per maand) onderwijs en 
training aan een groep van rond de 20 deelnemers. Algemene theorie 
en Bijbelse perspectieven zullen worden afgewisseld en er is volop 
ruimte voor wie jij bent en welke uitdagingen jij voelt in het helpen 
van mensen. Ook voor persoonlijke ontwikkeling en toerusting.

De volgende Academy start op 
zaterdag 14 januari 2023

Kosten: 
€ 62,50 per lesdag (incl. koffie, thee, lesmateriaal)
€ 560,- alle lesdagen. 

Tijd: 
10.00 - 16.00 uur (zelf lunch meenemen) 

Locatie: 
ons kantoor in Veenendaal

Aanmelden: 
PDF aanmeldformulier aanvragen en terugmailen 
naar info@dichterbijherstel.nl 

Per thema kan worden 
ingeschreven. 

Zaterdag 14 januari ‘23
Als hulpgever dicht bij  
jezelf blijven

Zaterdag 11 februari ‘23
Verbinding en hechting

Zaterdag 11 maart ‘23
Emoties, blokkades en  
emotieregulatie

Zaterdag 8 april ‘23
Verslaving en co-verslaving

Zaterdag 6 mei ‘23
Pornografie, ontrouw,  
herstel van vertrouwen

Zaterdag 3 juni ‘23
Intimiteit en seksualiteit

Zaterdag 2 september ‘23
Huwelijk en single zijn

Zaterdag 30 september ‘23
Trauma en trauma- 
verwerking

Zaterdag 28 oktober ‘23
Depressie, burn-out  
en vermoeidheid

Zaterdag 25 november ‘23
Rouw, verlies, lijden  
en ziekte

2023
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Ik weet dat je mijn mama bent
Ik heb je jaren zo gekend

Onder die die naam

Ik weet dat je mijn mama bent
Ik heb je jaren zo gekend

Maar zag je mij ook staan?

Mama
Zag jij mij?

Waar was jij?
Ken je mij?
Hoor je mij?

Ik weet dat je mijn mama bent
Ik heb je jaren zo gekend

Onder die naam
Maar mama zag jij mij?
Zag jij mij ooit staan?

Of was ik het verlengde van je naam?

Ik weet dat jij mijn mama bent
Maar ik weet ook dat jij mij niet kent

En dat doet pijn
Maar ‘t is te dragen.
Wat me breekt is dit:

Wetend dat jij mijn mama bent
Maar het, misschien wel door je eigen pijn,

Voor mij niet kunt zijn.

Op een avond schrijf ik een gedicht over het mis-
sen van mijn moeder. Ter verduidelijking, mijn 
moeder leeft, ik zie haar en voor het uiterlijk 
speelt er niet veel. In het gedicht lukt het me om 
woorden te geven aan het gemis wat ik al jaren 
voel richting haar. 

Als ik een paar dagen later in een fijne, relaxte stoel 
bij Dichterbij Herstel zit, deel ik het gedicht. Ik vind 
het fijn om te delen, omdat het tot in de diepste  
vezel omschrijft wat ik voel.

Ik lees het voor en vind het lastig. Daar waar ik het 
thuis vol overgave hardop kan voorlezen, merk ik 
nu spanning. Het is zo puur wat ik lees, zo kwets-
baar. Als ik klaar ben kijk ik omhoog en zie tranen 
in de ogen van mijn therapeut. Het gedicht heeft 
iets geraakt. Wat er volgt is een fijn gesprek wat 
heel helpend is voor mij. 

Eenmaal thuis ontdek ik pas hoe waardevol het 
voor mij is dat dit gebeurde. Ik besluit het uit te 
spreken naar mijn therapeut en stuur het volgen-
de bericht:

‘Waar het mij inmiddels lukt om mijn beleving en 
gevoel te verwoorden, lukt het me vaak nog niet om 
de emotie te uiten. Het zien van de tranen in jouw 
ogen hielp mij om te voelen wat ik nu eigenlijk be-
leef.’

Wat er tijdens dat gesprek is gebeurd, is dat ik heb 
ontdekt dat ik emoties kan uiten bij de woorden 
die ik mijn gevoel geef. Het gevolg daarvan is dat 
de pijn en het verdriet wat ik ervaar er kan en mag 
zijn. Hoe waardevol is dit! Voor mij juist ook des 
meer reden om te schrijven over wat ik voel en 
meemaak. 

Mijn therapeut reageert op mijn berichtje en de 
kern van wat er staat is: Alle eer aan de Heere God. 
In dienst van de beste Therapeut wordt het werk  
gedaan en Hij zorgt dat het vruchten afwerpt. 

alshethartgaatspreken
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Cliënt van Dichterbij Herstel
Het gedicht wil ik met jullie delen. 
Je leest het hiernaast.
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“Ik zie allemaal mooie waterlelies voor me”, zegt  
Wendy, onze trainster, aan het einde van een les  
Essentrics. Na zo’n 50 minuten te hebben gerekt en 
gestrekt zitten we in kleermakerszit op onze matjes. 
We strekken nog eenmaal onze armen uit richting 
plafond en bewegen die daarna gracieus omlaag. 
Natuurlijk heeft Wendy geen flauw vermoeden, maar 
haar woorden raken mij. Ik ... een mooie waterlelie ...?

De grote stap
Wanneer ik dit herstelverhaal schrijf, ‘loop’ ik al-
weer bijna anderhalf jaar ‘bij Wilbert’. Mijn man en ik  
waren al gestart met relatietherapie bij Dichterbij 
Herstel. Na ongeveer een jaar kwam daar voor mij  
individuele therapie bij. Op een dag vroeg Wilbert mij 
om voor dit jubileumnummer van Dichterbij Herstel 
wat te schrijven over mijn herstelproces. De afgelo-
pen maanden heb ik nagedacht over de weg die ik 
ben gegaan, sinds ik voor het eerst binnenstapte bij 
Dichterbij Herstel. Wat is er veranderd? Wat heb ik  
geleerd over mezelf? Ik heb geprobeerd daar wat over 
te schrijven, onder meer op basis van herinneringen 
en  duwtjes in de goede richting van Wilbert.

Individueel in therapie gaan was best een stap voor 
mij: eindelijk stilstaan bij hoe ik op 9- à 10-jarige leef-
tijd misbruikt ben door mijn vader en mijn oudste 
broer. Stilgestaan bij mijn moeder, die er nooit voor 
mij geweest is. Ook niet toen ze allang afwist van het 
misbruik. Bij dat onschuldige en onbevangen meisje 
dat ik ooit was. Dat meisje dacht dat ze ‘papa’s Dotje’ 
– zo noemde haar vader haar weleens – was en hem 
kon vertrouwen. 

Totdat dat meisje op een dag ontdekte dat haar vader 
haar helemaal niet zag zoals ze was: een onschuldig 
meisje, dat zijn liefde en zorg nodig had. Voor hem 
was ze maar een waardeloos ding, dat je naar belie-
ven kon gebruiken. Zijzelf deed er niet toe.

Onzichtbaar
Een beetje dromerig, vond mijn basisschoolleraar 4e 

klas vroeger van mij. Nu vraag ik me af of er misschien 
iets anders aan de hand was. Door het misbruik raak-
te ik namelijk in een soort overlevingstoestand. Ik was 
weerloos tegen dat misbruik en er was geen uitweg. 
Daardoor gebeurde er onbewust iets met dat meisje 
dat ik was: ze verstijfde en hield zich zogezegd dood 
voor de onveilige buitenwereld, zoals dieren dat soms 
doen bij gevaar. Anders gezegd: ze trok zich terug. Ze 
maakte zich onzichtbaar, met al haar nare ervaringen 
en herinneringen, pijn en verdriet.

Ik heb nog steeds last van die verstijving of verlam-
ming. Soms, in onverwachte situaties, waarin ik  
eigenlijk voor mezelf zou moeten opkomen, verlam 
ik. Ik kan dan niet goed bedenken wat ik moet doen 
en laat de dingen passief over me heen komen. Deze 
manier van reageren is natuurlijk lastig als je echt 
hulp en zorg nodig hebt. 

Omgekeerd kunnen mijn inwendige alarmbellen al 
bij de onschuldigste opmerking gaan rinkelen. Ik voel 
me bedreigd en reageer dan soms met een onnodig 
scherp weerwoord. Door dat trauma is mijn interne 
alarmsysteem aardig in de war geraakt.

Stoere vrouw 
klein meisje
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Doordat dat meisje dat ik was zich terugtrok, vergat 
ik eigenlijk dat zij ooit had bestaan. Ik wist dat er iets 
was gebeurd en in het verleden was ik er weleens 
mee bezig geweest. Maar eigenlijk kon ik er toen 
niets mee. Ik begreep niet dat hoe ik mij vaak voelde 
verband hield met dat trauma. Ik zag niet hoeveel in-
vloed die traumatische ervaringen bijvoorbeeld op 
mijn zelfbeeld hadden gehad.

“Ik ben niet zoals jij wilt dat ik ben.”
“Het gaat niet om stofzuigen”, komt Wilbert vriende-
lijk tussenbeide. Mijn man en ik zijn inmiddels al zo’n 
halfjaar bezig met relatietherapie. Die middag hakke-
takken we tijdens het gesprek over onze huishoude-
lijke ergernissen. Het lukt me maar niet ons huis op 
orde te houden. Dan laat ik me ontvallen tegen mijn 
man: “Ik ben niet zoals jij wilt dat ik ben.” Laat Wilbert 
nou net die uitspraak eruit pikken. Hij schrijft die op 
de flip-over en vraagt me om met die opmerking in 
gedachten iets op papier te zetten.

Die schrijfopdracht heeft me geholpen om, voor het 
eerst eigenlijk, te kijken naar hoe het met mij ging 
rond die periode van het misbruik. Ik herinnerde me 
dat ik stiekem en achterbaks werd. Ik begon bijvoor-
beeld te stelen en haalde soms gemene, vernederen-
de streken uit met andere kinderen. Dat gaf me een 
gevoel van macht. Ook ging ik te veel eten, omdat 
ik me ongemakkelijk en ongelukkig voelde in mijn 
eigen lichaam. Vanaf mijn tienertijd was ik het ene 
moment streng aan het lijnen en het andere moment 
schranste ik weer een zak chips leeg.

Toen ik aan die schrijfopdracht werkte, voelde ik al-
leen maar schaamte. Als andere mensen dit eens 
wisten! Nee, dacht ik, ik was toen bepaald niet zoals 
jij wilde dat ik zou zijn. Nadat ik die opdracht naar 
Wilbert had gemaild, heb ik de tekst gedeletet van 
mijn computer. Ik heb één uitdraai bewaard, ergens 
in een laatje waar bijna nooit iemand kijkt. Nu heb ik 
meer begrip voor hoe ik toen was. Het waren de be-
schadiging en de pijn van dat meisje die een uitweg 
zochten. Want waar kon ik naartoe met mijn ellendige 
ervaringen?

Terug naar dat meisje
“Je moet terugkeren naar wie je was als onschuldig 
meisje en huilen over wat je is aangedaan”, moedigde 
Wilbert mij op een keer aan. Eigenlijk wist ik niet goed 
wat ik daarmee aan moest. Terug naar dat onschul-
dige meisje? Ze was een vreemde voor mij geworden. 
Ik was vervreemd geraakt van wat dat misbruik met 
mij gedaan had.

Terugkeren naar dat meisje betekende voor mij  
allerlei lastige gevoelens toe te laten. Ik schaamde 
me ervoor, en ook voor al die huilbuien die daarmee  
gepaard gingen. Ik wees die kant van mezelf af en 
oordeelde hard over mezelf. Maar het waren de  
gevoelens van dat meisje dat ik was.

Mijn blik op dat meisje werd ook vertroebeld door 
zelfhaat. Ik begreep niets van wat mijn vader had 
gedaan. Ik dacht dat ik het vast om de een of ande-
re reden verdiend had. Ik moet wel een verachtelijk 
schepsel geweest zijn. Daardoor ben ik mezelf en 
mijn eigen lichaam gaan haten. Ik vond mezelf lelijk 
en waardeloos. Nee, ik ben niet zoals jij wilt dat ik ben.

De boel raakt geblokkeerd
We zitten gezellig aan de koffie, mijn vriendin Shirley 
en ik. We praten met elkaar over lastige dingen in ons 
huwelijk, in ons leven. Maar dan overkomt mij iets on-
gemakkelijks: ik begin te huilen. Ze komt naast me zit-
ten, ook met tranen in haar ogen. Ze legt een hand op 
mijn knie. En ik ... ik blokkeer en wil het liefst vluchten.
Ik ervaar in mezelf vaak een conflict tussen nabijheid 
zoeken en toelaten en blokkeren en willen vluchten. 
Het gebeurt zelfs bij vriendinnen die ik echt kan ver-
trouwen. Daardoor kan ik me niet ontspannen als ik 
bij hen op bezoek ben. Op een bepaald moment word 
ik onrustig en móet ik weg. Daarna volgt er radiostilte 
van mijn kant en krijg ik last van een schuldgevoel, 
omdat ik mezelf dan geen goede vriendin vind.

Tijdens een sessie met Wilbert vertelde ik wat mij in 
het contact met Shirley was overkomen. Ik besefte 
dat achter die blokkade angst zit. Tijdens dat voor mij 
ongemakkelijke huilmoment voelde ik me kwetsbaar 
en hulpeloos. Maar ik was ook bang voor wat Shirley 
misschien had gezien toen ze naar mij keek. Ik voel 
me namelijk een waardeloos ding. Kan iemand wel 
van zoiets houden?
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Stoere vrouw en klein meisje
“Ik zie een toneel voor me met op het podium een 
stoere vrouw. Achter de coulissen staat een klein 
meisje toe te kijken dat graag wil meedoen”, schetste 
Wilbert tijdens een gesprek. Hij moedigt me vaak aan 
het meisje, met haar pijn en verlangens, (weer) zicht-
baar te maken en mee te laten spelen in mijn volwas-
sen leven.

Inmiddels heb ik een aantal concrete stappen gezet 
om daar handen en voeten aan te geven. Zo ben ik 
naar mijn man toe wat meer open – zonder verwijten 
– als de gevoelens van dat meisje dat ik was, opbor-
relen. Dat gebeurt als ik last heb van pijnlijke herinne-
ringen. Ik kan me dan een klein, hulpeloos en kwets-
baar meisje. Ook heb ik mijn vriendin Shirley verteld 
dat ik soms blokkeer in contacten en uitgelegd waar-
om dat gebeurt. 

Het gaat met vallen en opstaan. “Doseren en tempo-
riseren”, adviseerde Wilbert tijdens een sessie: niet te 
veel tegelijk en niet te snel. Dat lukt nog niet altijd. 
Maar ik wil me niet laten ontmoedigen door ‘bloo-
pers’ van mijn kant en zet stapjes. En na elk geslaagd 
stapje ben ik een beetje trots op mezelf.

Tot slot
Ik besef dat dit herstelverhaal niet compleet is. Sinds 
ik in (relatie)therapie ben, is er zoveel gedacht, ge-
zegd en gevoeld. Maar het zou natuurlijk te ver voe-
ren om dat allemaal in dit magazine te beschrijven.

Ik geloof, aarzelend, dat het verhaal van dat meisje 
dat onzichtbaar werd, een andere wending heeft ge-
kregen. Het is mijn wens dat mijn herstelverhaal een 
beetje troost en hoop mag bieden aan lezers die zelf 
ook worstelen met de gevolgen van misbruik.

Ik mag en kan weer zijn zoals God mij bedoeld heeft. 

Cliënt van Dichterbij Herstel

Ik ervaar in mezelf vaak een conflict
tussen nabijheid zoeken, toelaten

en blokkeren, willen vluchten. 
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door Linda Weerd-Nyonga

Veel jonge Afrikaanse vrouwen willen hun levensverhaal wel graag delen maar dat gaat ze vaak niet zo  
gemakkelijk af. Vaak zijn ze al op allerlei manieren beschadigd in hun vertrouwen. Toen Wilbert in 2017 in 
Kameroen was en sprak op een jeugdkamp bij ons in Bamenda kreeg ik via hem meer vertrouwen van de 
vrouwen die hun verhaal wilden delen met hem en mijzelf. We hadden samen allerlei pastorale gesprekken.

Bamenda, Kameroen

ze moesten de pijn zelf dragen

Wilbert ging weer terug naar  
Nederland en we spraken veel 
over het helpen van mensen die 
misbruikt zijn. Ik wilde graag meer 
mensen helpen maar ik had nog 
wel veel vragen, zoals: “zullen ze 
mij vertrouwen en zich voor mij 
openstellen?”. 

Een andere zorg die ik had was: 
“waar moet ik beginnen. Hoe kom 
ik met hen in contact?”. Ik deelde 
mijn verlangen met een aantal 
voorgangers en zij boden mij een 
plek om te starten met gesprek-
ken. Vaak moest ik de mensen thuis 
opzoeken omdat ze anders vaak 
een reden zouden hebben om niet 
te komen. Wat iets zegt over de 
schaamte en angst die er is. 

Wat ik mij gaandeweg steeds meer 
realiseerde is hoe en hoeveel men-
sen eigenlijk van binnen gebroken 
zijn. Wat in eerste instantie begon 
met het verlangen om misbruikte 
meiden te helpen groeide uit tot 
iets waar veel meer mensen be-
hoefte aan hadden. Mannen, vrou-
wen, jongeren, alleenstaanden, 
veel van hen vroegen om hulp. Het 
was overweldigend en mooi tege-
lijkertijd. 
Ik zag vaak ook mezelf terug in deze 
mensen, in hun angsten, onzeker-
heden, twijfels, in hoe zij zichzelf 
de schuld gaven zoals ik mezelf de 
schuld gaf van wat mis is gegaan. 
Veel mensen hebben te maken ge-
had met verschillende soorten van 
misbruik. 

Daardoor zijn ze hun vertrouwen 
verloren in de ander. Degene die 
had moeten beschermen bescha-
digd nu. Ze leerden daardoor zelf, 
alleen, de pijn te dragen omdat ze 
er niet meer op kunnen vertrou-
wen dat iemand je zal geloven. 

Ik kon naar ze luisteren, met ze 
meehuilen, ze de ruimte geven om 
gezien te worden. Maar ik voelde 
ook hoe beperkt ik ben omdat er 
veel noden zijn waarin ik niet kan 
voorzien. Veel jongeren zijn on-
geschoold en kunnen geen werk 
vinden. Ik zou willen dat er hulp is 
zodat ze kunnen werken en op die 
manier zelfstandig en steeds meer 
onafhankelijk kunnen zijn.
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Het verhaal van één meisje in het 
bijzonder brak mijn hart. Ze was al-
leen, ze werd mishandeld en moest 
alleen voor haar baby zorgen. Ze 
had geen opleiding, geen familie 
waar ze naartoe kon en terwijl ik 
naar haar prachtige baby keek be-
kroop mij een gevoel dat ik meer 
moest doen. Ik wilde dat ze weer 
hoop kreeg. Hoop op een beter 
leven, zelfstandiger. Ze wilde zelf 
wel een vakopleiding volgen en zo-
doende hebben we haar geholpen 
die te volgen en een klein bedrijfje 
te starten.

Dit is tegelijkertijd de keerzijde en 
uitdaging van het helpen van men-
sen. Mensen kunnen er al snel van-
uit gaan dat ik als hulpverlener ook 
hun voorziener ben. Dat ik de mo-
gelijkheid had om alles voor hun te 
regelen. Ik kan geen financiële hulp 
bieden en ik lette erop die indruk 
ook niet te wekken. Ik ben niet hun 
Voorziener, want dat is God alleen. 
Sommige mensen hadden voor het 
eerst iemand die aandacht voor 
hen had. Wat ik deed? Gewoon 
luisteren, ze laten delen vanuit hun 
hart, ze erkenning in wat ze nodig 
hebben en hoe de gebeurtenissen 
uit hun leven impact hadden op 
hen. Het is prachtig om te zien hoe 
goed dat doet. Tegelijkertijd be-
droefde het mijn hart dat de mees-
te sessies met mensen uit de kerk 
waren. Ik vroeg me vaak af waarom 
we samen zingen, samen bidden 
en toch alleen zijn in onze pijn.

Door de gesprekken zie ik meer en 
meer hoe onze cultuur een verkeer-
de manier van omgang heeft aan-
geleerd in het omgaan met pijn. 
De cultuur zegt: “praat er niet over, 
slik het in, het is je eigen schuld, 
wat voor zin heeft het om het te 
delen?”. Maar deze manieren van 
omgaan met de pijn werkt niet en 
gaat ook niet werken en heeft ook 
nooit gewerkt. Dat het niet werkt 
om je pijn weg te stoppen laat zien 
dat we gemaakt zijn om niet allen 
te zijn en het leven zelf alleen uit te 
moeten zoeken. 

We zijn gemaakt om samen te le-
ven in gemeenschap en verbinding 
met elkaar en we kunnen alleen 
vrijheid vinden als we elkaar zien 
en accepteren in gebrokenheid en 
pijn. 

Ik heb het voorrecht gehad om 
mensen met verschillende pro-
blemen in Bamenda te mogen 
begeleiden. Mensen kwamen met 
wisselende verwachtingen. Som-
migen hebben echt hulp nodig 
en staat ervoor open om die hulp 
te ontvangen. Sommigen dachten 
dat ik geld had en hun problemen 
kon oplossen. Of dat ik hun proble-
men laat verdwijnen. Anderen heb-
ben hun mindset gefixeerd op hun 
eigen antwoorden en oplossin-
gen. Maar allemaal dragen ze pijn 
met zich mee en iedereen heeft 
het nodig de ruimte te krijgen om 
dit te mogen uiten. Om er voor 
hen te zijn is een groter geschenk 
dan wat dan ook. De grootste uit-
daging voor mij, was en is, hen te 
helpen om Jezus te zien als de bron 
van alles. Ook als je worstelt om te 
overleven, tekorten hebt. Ook voor 
hen die soms geen dak boven hun 
hoofd hebben, verdreven uit hun 
huizen door de burgeroorlog.
Er is een grote nood voor therapie 
en hulp in Kameroen, voor veel 
mensen die innerlijk gebroken zijn 
maar er zijn weinig mensen die 
voor hen kunnen zorgen. Ik ben in-
middels naar Nederland verhuizen 
maar ik wil niet achter me laten wat 
we begonnen zijn. Zo kijken Wil-
bert en ikzelf uit naar mogelijkhe-
den om terug te gaan naar Kame-
roen, zoveel en vaak als we kunnen 
om hen te helpen die hulp nodig 
hebben.

     Linda

De grootste uitdaging
om hen te helpen
is om hen Jezus
te laten zien als

hun Bron van alles. 

Ze worstelen
om te overleven,
sommigen hebben

voedseltekort. 

Anderen hebben
nauwelijks een dak

boven hun hoofd
en te midden van
een burgergoorlog

in Kameroen
worden velen uit

hun huizen verdreven,
gescheiden van hun families

en proberen ze gewoon
te overleven. 

Linda geeft Engelstalige therapie 
binnen Dichterbij Herstel.
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Uitgangspunt en Werkwijze Dichterbij Herstel

Uitgangspunt
Wij geloven dat de Here God de mens heeft 
gemaakt om in verbinding met elkaar te leven. 
Allereerst in verbinding met Hem als Schep-
per om van daaruit in verbinding met elkaar te 
staan. Daarbij is het huwelijk de meest intieme 
vorm. De zonde en de gevolgen van de zon-
den, de gebrokenheid die we elke dag in de 
wereld ervaren, heeft deze liefdevolle verbin-
ding kapot en corrupt gemaakt. Pogingen om 
vanuit onszelf daarin herstel te vinden, zullen 
uiteindelijk geen stand houden. Dit herstel-
werk kan alleen door de Here Jezus Christus 
en het geloof in Hem plaats vinden. Want Hij 
heeft de verbinding hersteld tussen mens en 
Zijn hemelse Vader.

Bij Dichterbij Herstel staan we dan ook vast in 
de overtuiging dat wij, als therapeut, nooit de 
redder van iemands nood kunnen zijn. Alleen 
de Here Jezus is Redder. Om tot die Waarheid 
te komen, zullen we ons hart met onze emo-
ties en gedachten in ogenschouw moeten 
nemen. Juist hier kan therapie een werkend 
instrument zijn, waarbij we samen een stukje 
meelopen om hierin helderheid te geven. 

Wetende dat we als therapeut afhankelijk zijn 
van de Here, van Zijn wijsheid en inzicht. Dit 
zal niet altijd herstel van gebrokenheid bete-
kenen, maar als de Here Jezus herstel van ons 
hart geeft, dan heeft dat tot gevolg een liefde-
volle verbinding met Hem en met elkaar!

Werkwijze
In therapie gaan kan spannend en kwetsbaar 
zijn, soms juist ook ontspannend. Daarin is 
vertrouwen en een ‘klik’ met je therapeut erg 
belangrijk. Je moet vertrouwen kunnen heb-
ben in zijn of haar integriteit, authenticiteit 
en professionaliteit. Dit betekent voor ons dat 
we eerlijk en authentiek zijn in de hulp die wij 
geven. We geloven niet in een afstandelijke 
hulpverleningsrelatie, maar een professionele 
betrokkenheid.

Daarom is de therapie persoonlijk. Voor ons 
staat centraal dat we met de ander zo om wil-
len gaan zoals wij zelf behandeld zouden wil-
len worden. We gaan ervan uit dat ieder mens 
zijn eigen goede redenen heeft voor wat hij 
of zij doet, ondanks dat het soms destructief 
is. Het is nodig daar eerst oog voor te hebben 
voordat je kunt veranderen.

Therapie is een proces in een veilige omgeving 
waar, door middel van praten, vragen en con-
frontatie, inzichten ontstaan van de redenen 
en patronen van ingesleten ongewild gedrag. 
Ook het ontwikkelen van - en gestimuleerd 
worden in gewild gedrag is een onderdeel van 
het therapieproces. Het opdoen van nieuwe 
ervaringen en jezelf op een diepere manier te 
leren kennen om daardoor een diepere verbin-
ding met de mensen om je heen tot stand te 
kunnen brengen vormt een onderdeel. Pas als 
in het therapieproces zelfonthulling, eerlijk-
heid en erkenning plaatsvinden, kan iemand 
diepe blokkades, vaak ontstaan door eerder in 
het leven opgedane ervaringen, anders leren 
hanteren.
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Je begint te wandelen op de weg van herstel. Op 
deze weg lopen wij als therapeut een tijdje met je 
mee. Aan het begin van dit traject kunnen we ons 
voorstellen dat je vragen hebt. Hoe gaat de therapie 
van Dichterbij Herstel in de praktijk? Wat mag je van 
ons verwachten? Wat verwachten wij van jou? Een 
aantal belangrijke vragen die je kunt hebben, voor je 
begint met een traject. 

Op weg naar herstel

Wij geloven in persoonlijk contact en in interactie. 
Het grootste deel van de werking van therapie vindt 
daarin plaats. Als vrijgevestigd therapeuten hebben 
we gekozen voor een eigen stijl en invulling.
Therapie is alleen effectief als er sprake is van samen-
werking en vertrouwen. Daarin mag je van ons 
verwachten dat we je met respect en aandacht tege- 
moet treden. We reageren persoonlijk en open op 
wat je zegt en op de dingen die in het gesprek ge-
beuren. Tegelijkertijd betekent dat ook dat we van 
jou verwachten dat je open en respectvol richting 
ons bent.  

Therapie die werkt

Elk proces is anders. Daarom bepalen we in overleg 
hoe vaak jij een gesprek zou willen, wat je zelf nodig 
denkt te hebben en wat praktisch haalbaar voor je is. 
Gemiddeld vinden gesprekken één keer in de twee, 
drie weken plaats. 
Een individueel gesprek duurt ongeveer één uur, 
een relatiegesprek duurt ongeveer anderhalf uur. We 
proberen afspraken zo te plannen dat ze iets uit kun-
nen lopen, mocht dat nodig zijn.

Het is jouw verantwoordelijkheid om gespreks- 
thema’s in te brengen. Als therapeut zijn wij er om 
jou te helpen en je bewust te maken van jouw hou-
ding, onderliggende gedachten en (non)verbale 
communicatie. Therapie werkt alleen als we ‘in con-
tact’ zijn. Daarom letten we tijdens elk gesprek op of 
je durft te zeggen wat je echt bezig houdt, of je open 
blijft staan en of er iets is wat je misschien niet durft 
te zeggen. 
We zijn oplettend aanwezig; stellen vragen om het 
onderliggende thema, leerpunt of pijnpunt te ver-
helderen. We spiegelen wat we zien en zullen waar 
nodig uitleg geven bij wat we signaleren. Daarin  
passen we maatwerk toe. De ene keer is dat meer  
oplossingsgericht en een andere keer meer pro-
cesgericht. In elk gesprek heb je iets anders nodig,  
daarom werken we niet met vastgestelde doelen,  
diagnoses of behandelplannen. Als therapeut span-
nen we ons in om jou een stap verder te helpen. Om-
dat de resultaten afhangen van jouw bereidheid tot 
oprechte openheid in ons contact, kunnen we daar 
geen garantie voor geven. Daarnaast kan het geven 
van garanties het proces van herstel juist verstoren.

Verloop van de therapie 

Frequentie gesprekken 

Overdag:
€ 73,50   individueel gesprek (ongeveer één uur)
€ 92,00   echtpaar gesprek (anderhalf uur)

Avond:
€ 78,75   individueel gesprek (ongeveer één uur)
€ 102,50   echtpaar gesprek (anderhalf uur)

Prijzen zijn incl. btw. Tarieven kunnen afwijken. 
Zie voor de actuele prijzen onze website.

Tarieven en vergoeding 2023

De factuur ontvang je aan het einde van de maand 
via e-mail. Helaas wordt (relatie) therapie niet vanuit 
een aanvullende verzekering vergoed. 

We hebben ervoor gekozen om niet te voldoen aan 
de beperkingen die door verzekeraars worden opge-
legd. Hierdoor behouden wij onze vrijheid om vanuit 
Bijbels perspectief te handelen. Bovendien werkt het 
extra motiverend als je zelf betaalt voor je therapie. 

Ons doel is dat je aan het einde van de therapie 
voldoende inzicht en handvatten hebt gekregen om 
zelfstandig door te kunnen gaan. 
Het mooiste is dat we het er allebei over eens zijn 
dat de therapie af is: je bent verder gekomen en je 
hebt meer inzicht gekregen in jezelf. Belangrijk om 
te weten: je kunt de therapie ten allen tijde beëindi-
gen en dat kunnen wij ook.

Einde van de therapie 

Hoe werkt therapie?
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We maakten een doorstart en aan 
de buitenkant leek het allemaal in 
orde, maar het voelde niet goed. 
En terecht bleek helaas, in februari 
2019 bekende hij dat hij opnieuw 
én meerdere malen in de fout was 
gegaan. Hij zei: ”Ik denk dat ik een 
probleem heb met seksualiteit”. Het 
lek was eindelijk boven water… Ik 
was niet gek, mijn gevoel was juist 
geweest, helaas…. 

Voor mij het startsein om goed 
voor mijzelf te gaan zorgen en via 
een dag van Kostbaar Vaatwerk 
kwam ik in contact met Jantine van 
Dichterbij Herstel. Het was tijd om 
te onderzoeken waar dat overheer-
sende gevoel van: niet goed/mooi 
genoeg toch vandaag kwam. Dit 
werd door het overspel nogal ste-
vig bevestigd… En waarom vindt 
iedereen mij altijd zo stoer en voelt 
dat van binnen helemaal niet zo? 
En waarom hoor ik in complimen-
ten alleen maar wat er niet gezegd 
werd? Op die vragen wilde ik graag 
een antwoord.

In de gesprekken met Jantine liet 
zij mij stap voor stap zien dat er in 
mij nog een klein kwetsbaar meisje 
woont, dit meisje is onrecht aan ge-
daan, heeft niet gekregen wat ze 
nodig had en dit meisje bescherm 
ik door maar door te gaan, het ver-
driet en de pijn te bagatelliseren.
Het is zo eng om dit onder ogen te 
komen want ik wil niet zielig zijn. 
Erkenning dat je niet gezien bent is 
fijn maar voelt ook heel kwetsbaar 
en heel verdrietig. Maar bij Jantine 
was het veilig om dit gevoel en het 
verdriet de ruimte te geven door 
haar liefdevolle houding.

Ik voelde mij misschien wel voor 
het eerst van mijn leven echt ge-
hoord! Het feit dat zij tegemoet 
kwam aan mijn behoefte om het 
ook te snappen en dit niet van tafel 
veegde, zoals gebeurde in de vo-
rige therapie, was een verademing. 
De uitleg was helpend, dan snapte 
ik in ieder geval waarom ik deed zo-
als ik deed. Er was ook ruimte om 
vragen te stellen… Hoe doe ik het 
dan, als iemand een onaardige op-
merking maakt en ik mij voel ver-
schrompelen? Hoe laat ik dat dan 
zien, want daar gaat het om, kwets-
baar durven zijn... 
Jantine kwam met praktisch advies: 
“Zeg dan in het gesprek dat deze 
opmerking wel even binnen komt. 
En blijf even stil om te voelen hoe 
het voelt, ook voor dat kleine meis-
je daar binnen”. 

En hoe fijn is het en dat je je met 
elkaar verbonden weet door de 
liefde van Christus. Als dat de ge-
meenschappelijke basis is. 

Ik leer(de) om bewust stil te staan 
bij mijn gevoel. De pijn te erken-
nen, het is er en het mag er zijn. Be-
wust te horen wat er in complimen-
ten wel gezegd wordt en dat als 
geschenk ontvangen én geloven.  
Tegen anderen kwetsbaar zijn en 
zeggen wat ik voel is heel eng, een 
sprong in het diepe voor mij. Maar 
het zal hopelijk leiden tot groei van 
dat kleine meisje in mij en mij ruim-
te geven om te zijn wie ik wil zijn, 
zonder beschermlaag. ¡

Cliënt van Dichterbij Herstel

In 2015 ontdekte ik dat mijn man overspel pleegde… mijn wereld stort-
te in! De tekst uit Exodus 14:14 werd mijn houvast: De HEERE zal voor u 
strijden en ú moet stil zijn. Hij ging het huis uit om zich te bezinnen en 
stond uiteindelijk open voor therapie. Het werd groepstherapie (niet bij 
Dichterbij Herstel). Met geen woord werd daar gerept over het overspel 
en mijn pijn.

Mijn wereld stortte in!

Ik leerde om
bewust stil te staan

bij mijn gevoel.

De pijn te erkennen, 
het is er,

het mag er zijn.”

“

Ik voelde mij
misschien wel
voor het eerst
van mijn leven
echt gehoord!”

“
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Verbondenheid met God 
Als kunstenaar maak ik kunst van-
uit de verbondenheid met God. 
Het maken is een zoektocht naar 
herstel en een poging om de waar-
heid in beeld te brengen. Ik zal dit 
illustreren aan de hand van het 
proces dat ik als maker doorleefde 
bij het maken van het werk Raak 
me (niet) aan. 

Om een kunstwerk te begrijpen is 
het van toegevoegde waarde om 
niet alleen naar de afbeelding te 
kijken, maar ook naar het materi-
aalgebruik. Zeker bij dit kunstwerk. 
Je ziet hier een serie reductieprints, 
een linosnede die als een serie af-
gedrukt is waarbij de afbeelding 
in ieder deel meer weggesneden 
is. Het fascinerende van deze tijd-
rovende techniek is de onomkeer-
baarheid van het proces: de lijnen
worden met een guts weggesne-

kunst in de praktijkkunst in de praktijk
Wanneer je bij Dichterbij Herstel in Veenendaal bent geweest, heb je de gespreksruimte(s) gezien. 
Een prettige rustige inrichting: fris, huiselijk en stijlvol met natuurlijke materialen. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat er kunstwerken en foto’s aan de muur hangen. In dit artikel leg ik uit wat 
kunst kan betekenen (naast therapie). Ik moest daarbij denken aan een van de principes van Dich-
terbij Herstel: De therapeut is nooit de redder van iemands nood, dat is de Here Jezus [1]. De thera-
pie is een instrument. Ook kunst kan een instrument zijn in een proces van herstel. 

den uit het materiaal en kunnen 
nooit meer teruggeplaatst worden. 
Dit zorgt voor een directe manier 
van werken met grote contrasten 
in lijn en kleur. De prenten op stof 
hangen aan een waslijn. Deze com-
binatie van materiaal onderstreept 
het kwetsbare karakter van het 
werk.

Als je vervolgens kijkt naar de af-
beelding, zie je een mensfiguur te 
midden van een groep mensen. 
De centrale figuur is in het wit ge-
kleed en wordt aangeraakt door de 
omstanders. Is dat vrijwillig en lief-
kozend, of gedwongen en zijn het 
grijparmen? De witte figuur wordt 
breder, neemt de figuren er om-
heen over en lijkt op te lossen. De 
omstanders lijken het verdwijnen 
te willen stoppen. Ze willen het 
vastpakken en halt toeroepen.

[Raak me aan – 
Raak me niet aan 2018]

Davitha van de Kuilen
Afbraaklino, 

hoogdruk op katoen.

Geïnspireerd op Johannes 20:17

‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik 
ben nog niet opgestegen naar de 
Vader. Ga naar mijn broeders en 
zusters en zeg tegen hen dat ik 
opstijg naar mijn Vader, die ook 
jullie Vader is, naar mijn God, die 
ook jullie God is.’

Het lijkt net zo onbereikbaar en on-
mogelijk als het ‘niet aanraken’ van 
Jezus. Voor Hem is het aanraken 
overbodig geworden. Hij gaat op 
in de mensfiguren, wordt één met 
hen. De metamorfose is compleet 
als het lichaam bijna onherkenbaar 
geworden, weggegeven is.
Hoe minder de lichamelijkheid aan- 
wezig is, hoe meer het licht door-
breekt. Het verbeeldt een proces 
en dat kan op verschillende manie-
ren geïnterpreteerd worden. 
Zo’n unieke drukgang op katoen 
aan een waslijn onderstreept het 
kwetsbare van zelfontplooiing en 
persoonlijke groei. De vuile was 
hangt buiten. Het toont een per-
soonlijk verlangen naar aanraking 
en tegelijkertijd het begrenzen van 
aanraking. Het kan hierin gaan om 
aanraking in relatie met jezelf maar 
ook met anderen. 
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Kunstgesprek tijdens therapie: 
Een persoonlijk verhaal
Kunst kan net als therapie een instrument zijn in een 
proces van herstel. Mij heeft het geholpen om beide 
instrumenten in te zetten. Wanneer je alleen of on-
der begeleiding kijkt naar kunst, kun je problemen 
of trauma’s (beginnen te) verwerken zodat je meer 
ontspannen en krachtiger in het leven komt te staan.
Wanneer kunst je raakt kan het zijn dat je een herin-
nering wakker maakt door naar het kunstwerk te kij-
ken. Misschien voel je zelfs afkeer of een confrontatie 
met boosheid, verdriet of teleurstelling en stop je het 
liefst met kijken. De meest logische reactie is dan om 
te handelen naar je eerste impuls. Maar wat als je het 
toch onderzoekt en aangaat? Dan zit er mogelijk in je 
weerstand een rijkdom verborgen. 

Tijdens een therapiegesprek illustreerde Annemarie 
(36) spontaan haar proces aan de hand van het kunst-
werk dat in de ruimte hing. Het is een voorbeeld van 
hoe kunst in een persoonlijk proces krachtig verhel-
derend kan werken. Deze vrouw wist op deze manier 
een inkijkje te geven in haar intieme zelfreflectie: 
“Opnieuw pak ik mijzelf vast en ik wrijf mij warm. […] 
De koestering en tederheid waar ik zo naar hunker en 
die ik tegelijk toch ook zo moeilijk kan toelaten, probeer 
ik zelf te compenseren. Als single en als vrouw zijnde 
bemerk ik een diep verlangen, een heimwee naar iets 
dat ik nauwelijks ken, maar waarvan ik de echo dage-
lijks hoor in mijn ziel. […] Het doet me verlangen naar 
thuis. Niet vanuit depressiviteit, maar vanuit een diep-
geworteld heimwee naar mijn Maker. David, de man 
naar Gods hart, had een diepe relatie met God. […] Eén 
van de teksten die mij bijzonder raakt als het gaat om 
verlangen en heimwee, is Psalm 131. Daar zegt David: 
‘Ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is 
mijn ziel in mij.’ […] David heeft zich aan God overge-
ven in vertrouwen. Ik word jaloers van zo’n beschrijving: 
Stilte. Rust. Geborgen. […]” [2] 

De kunstwerken die op dit moment in de praktijk 
van Dichterbij Herstel hangen, geven je de mogelijk-
heid om ook zo’n ‘gesprek’ met een kunstwerk aan te  
gaan. ¡

[1] Website Dichterbijherstel.nl 
[2] Geschreven door een vrouw tijdens een thera-
piegesprek. De naam in dit artikel is niet haar echte 
naam. 

Biografie

Mijn naam is Davitha van de Kuilen (1987). Ik 
schilder, teken en werk met grafische druktech-
nieken in mijn atelier te Kootwijkerbroek. In mijn 
moeders atelier leerde ik al jong dat je met kunst, 
dingen kunt vertellen die je niet makkelijk in 
woorden kunt vatten. In 2010 rondde ik mijn kun-
stopleiding af en in 2012 de master kunsteducatie 
bij ArtEZ Arnhem/Zwolle. Met regelmaat exposeer 
ik mijn werk in diverse galeries en tentoonstel-
lingen. Mijn werk is herkenbaar aan schilder- en 
druktechnieken waarbij ik een fijn en contrastrijk 
lijnenspel en helder kleurgebruik laat zien.

Inspiratie verzamel ik tijdens mijn buitenleven op 
de Veluwe, met haar bossen, vlakten en weerty-
pes. Buiten in de natuur is waar ik graag beweeg, 
tot rust kom en het leven relativeer. Ik spiegel en 
onderzoek in mijn werk persoonlijke en universele 
vragen over zelfbeeld, mensbeeld en Godsbeeld. 
Daarbij verlang ik ernaar om een perspectief te 
verbeelden van hoop en geloof. Ik verbeeld the-
ma’s zoals de ‘VERWACHTING’ van het Koninkrijk 
van God; ‘TO END ALL WARS’ is een verlangen naar 
het einde van alle gebrokenheid; ‘DIT IS MIJN LI-
CHAAM’ over zelfbeeld en jezelf liefhebben; ‘BOS’ 
en ‘UIT AARDE’ zijn een lofzang op de schepping. 
Thuis kunst aan de muur? Dat kan! Je kunt kunst 
kopen of huren vanaf €15,- per maand. Met kunst-
uitleen kun je regelmatig iets nieuws aan de muur 
hangen én lenen = sparen. Neem een kijkje op 
mijn website of mail en kom langs in mijn atelier 
om de kunstwerken in het echt te bekijken.

Wil je op de hoogte blijven van mijn nieuwe werk 
én exposities, meld je dan aan via www.davitha.nl 
voor de nieuwsbrief (beeldmail). 

Ik wens je heel veel kijk genoegen, zegen en rust 
toe. 

www.davitha.nl
Info@davitha.nl

Kunst kan je helpen
in contact te komen met de
vergeten of verwaarloosde 

kanten van jezelf. 
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“niet kwijt” (nav psalm 139)“niet kwijt” (nav psalm 139)
  
  
lippen wisten nog nietlippen wisten nog niet
wat tong van plan waswat tong van plan was
maar daarvóór al zag ikmaar daarvóór al zag ik
gedachten ontvlammengedachten ontvlammen
  
ken ik niet de drijfveerken ik niet de drijfveer
achter ieder motief?achter ieder motief?
peilt iemand dieperpeilt iemand dieper
onder de mensenziel?onder de mensenziel?
  
al keer je je omal keer je je om
ook daar ben ikook daar ben ik
wacht op jewacht op je
  
al wijs je me afal wijs je me af
ook dan ben ikook dan ben ik
er voor jeer voor je
  
waan je niet verlorenwaan je niet verloren
ik raak niet kwijtik raak niet kwijt

uit:uit:
Hoog tijd voor diepte!Hoog tijd voor diepte!
Rockey © 2021Rockey © 2021

Lichtdrager, Ik zal er zijn
50x60cm
Davitha 2018
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Refoweb (in 2001 gestart) is een 
Nederlandse website, die zich 
richt op orthodox-protestantse 
(reformatorische) jongeren. Op 
de website kan worden gechat 
en op het forum kunnen vragen 
worden gesteld aan een team 
van deskundigen onder wie the-
rapeuten en predikanten uit di-
verse kerkelijke gezindten. 
Vanuit Dichterbij Herstel geven  
Wilbert en Jantine antwoorden 
op vragen die bij Refoweb bin-
nenkomen.

Dit artikel is met toestemming 
van Refoweb geplaatst.

www.refoweb.nl

VRAAG
aan Wilbert Weerd 

Mijn man en ik zijn bijna 20 jaar getrouwd en we hebben kinderen  
gekregen. Op seksueel gebied ervaren wij de volgende problemen. 
Mijn man is klein geschapen en bij mij is na de kinderen alles uitgerekt 
en wijd geworden. We voelen allebei bijna niks meer fysiek. Volgens 
mijn man doe ik het ook helemaal fout als ik hem wil bevredigen en als 
ik probeer het goed te doen dan is het nog steeds niet goed genoeg.

De laatste jaren is het seksueel contact miniem maar heel veel be-
hoefte hadden we er allebei niet aan. Alleen nu ik hersteld ben van 
mijn ziekte is mijn libido weer gestegen, zoals aan het begin van ons 
huwelijk en dat is volgens mijn man onverzadigbaar. Mijn man heeft 
er geen zin in omdat hij het teveel werk vindt. Toen ik aangaf dat zijn 
laatste jaren ontwikkelde obesitas er ook mee te maken kon hebben, 
wilde hij eventueel wel Viagra proberen, als dit geen gevolgen voor 
zijn gezondheid heeft. Is dat zo?

Ook hebben wij ons verdiept in seksuele hulpmiddelen/speeltjes.  
Alleen mijn valkuil is nu dat zonder dat hij het weet, ik daar niet van af 
kan blijven en ik hem dit ook niet durf te vertellen.

ANTWOORD
Je vraag laat goed zien hoe complex seks is. Jullie (en velen met jullie) 
ervaren deze problemen en impasses in disharmonische behoeften. Je 
stelt uiteindelijk één vraag: of erectie bevorderende medicatie gevol-
gen kan hebben voor de gezondheid van je man. Het antwoord is dat 
alle medicatie die je neemt mogelijk bijwerkingen heeft. Deze medi-
catie is te krijgen op voorschrift van de huisarts. Als je medicatie over-
weegt zou ik dus zeer aanraden dit onder begeleiding van een arts te 
doen. Dan kan de huisarts en/of apotheker ook meer vertellen over de 
mogelijke bijwerkingen en gezondheidsrisico’s. 

Als er sprake is van een erectiestoornis (een seksuele dysfunctie die 
weleens voorkomt bij 8 procent van de mannen) heeft dat vaak meer-
dere oorzaken. Obesitas vergroot de kans op erectieproblemen. Wer-
ken aan een andere levensstijl zou daarvoor mogelijk ook wenselijk 
zijn. 

Een andere reden kan zijn dat seks teleurstellend is geweest of dat 
je als man het gevoel hebt je vrouw niet te kunnen behagen. Dit kan 
minderwaardigheid of faalangst in de hand werken en de menselijke  
natuur is vaak geneigd angst, pijn en andere moeiten te vermijden. 
Zeker als je het gevoel hebt dat de norm is dat seks vanzelf moet gaan 
en jij dus iets niet goed doet. 

Teleurstellende
seks kan

faalangst en
minderwaardig-
heid in de hand 

werken. ”

“
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Erectiepillen kunnen dit patroon doorbreken en weer zelfvertrouwen ge-
ven maar dat is zeker niet altijd het geval. Als het vermijden van seksuele 
gemeenschap voortkomt uit frustraties, teleurstellingen, falen en minder-
waardigheid is de oplossing niet zozeer om weer seksueel actief te worden 
maar om niet weg te lopen voor jezelf, de ander en de onderliggende pijn 
en kwetsbaarheid. 

Uit de uitspraken van je man maak ik op dat hij sterke negatieve overtui-
gingen heeft ontwikkeld om het probleem bij jou te leggen en te houden. 
Hij ‘framed’ jou als onverzadigbaar en dat je het niet goed genoeg doet, 
zonder zich constructief op te stellen (of in ieder geval ervaar jij dit niet zo). 
Jij wordt actief om het probleem op te lossen en je man passief en reactief. 
Ik meen te lezen dat hij zijn eigen thema’s op afstand houdt. Mensen die 
zich onmachtig voelen om het goed genoeg te doen schieten in verwijten, 
soms chronische zelfverwijt, soms vooral op de ander en soms een afwis-
seling van allebei. De oplossingen die jullie bedacht hebben; medicatie en 
speeltjes, zijn beide vrij mechanisch zonder de diepere laag van de mens, 
emoties en overtuigingen, mee te nemen. Een emotioneel probleem moet 
je niet praktisch oplossen maar met emoties. 
Het weer gaan voelen van elkaar, ook tijdens penetratie is niet alleen een 
anatomisch vraagstuk (d.w.z. de grootte van het e.e.a.), het is ook fysio-
logisch en emotioneel. Dus voldoende opgewonden raken en in vrijheid 
experimenteren met bepaalde houdingen, bewegingen en standjes. Vaak 
is daar wel een mouw aan te passen. Maar die vrijheid kan alleen komen 
door wederzijds respect en zorgvuldigheid. Door elkaars kwetsbaarhe-
den te kennen en daar zorg voor te dragen. Mogelijk ontbreekt het daar 
nog aan door de overtuigingen die jullie van elkaar hebben. Ik lees vooral 
weerstand door de klachten die geuit worden (of gevoeld worden).

Ik heb het vermoeden dat niet alleen jij geheimen hebt voor je man maar 
jullie geheimen hebben voor elkaar. Geheimen zijn de grootste vijand van 
intimiteit en eenheid. Het is belangrijk dat je een moedige stap gaat zetten 
in openheid en eerlijkheid. Om niet alleen eerlijk te vertellen wat je doet 
maar ook waarom en waarom je bang bent eerlijk en open te zijn. Dat je 
nu jezelf bevredigd met speeltjes die je voor jullie samen hebt gekocht is 
wel begrijpelijk. Het laat vooral zien dat je een mooi seksueel verlangen 
hebt en behoefte aan seksuele bevrediging. Daar is niets mis mee. Maar 
seks is meer dan de daad en de techniek. Seksuele problemen zijn vaak 
een symptoom van een ongezond patroon binnen de man/vrouw relatie. 
Het lijkt makkelijker om te proberen het symptoom te bestrijden maar op 
langere termijn is het zinvoller om te groeien in liefde voor elkaar en in het 
vermogen tot zelfonthulling. Ik denk dat jullie dit samen niet gaan kunnen 
en jullie een derde nodig hebben die jullie stil zet en verdieping aanbrengt 
in wat er echt in jullie zelf afspeelt zodat jullie elkaar weer gaan zien en 
leren kennen. Overigens is relatietherapie niet iets om je voor te schamen 
maar juist een investering. Welk huwelijk loopt nooit vast en heeft niet   
iemand nodig (een preek, boek of wijs advies) die het weer in beweging 
brengt? Niets zo mooi én moeizaam als relaties. 

Wilbert Weerd

Geheimen
zijn de

grootste vijand 
van intimiteit
en eenheid. 

Het is belangrijk 
dat je een stap 

gaat zetten
in openheid

en eerlijkheid.”

“
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door Floor Blaauw

ALS SCHAAMTE ALS SCHAAMTE 
				      MAG SPREKEN				      MAG SPREKEN

Als de schaamte mag spreken, dan vertelt het over ieders noodzakelijke behoefte naar betekenisvolle,  
veilige en emotionele verbinding. Door het leven heen krijgt ieder mens te maken met allerlei boodschappen 
en idealen, probeer niet te falen en doe je best om de beste versie van jezelf te verwezenlijken. Deze wereld 
draait om bewezen waarde en voorwaardelijke liefde. 

Boodschap van afwijzing
Schaamte kent haar oorzaak in af- 
wijzing op allerlei diverse manieren. 
Afwijzing en onveiligheid binnen 
opvoeding, relationele trauma’s en 
maatschappelijke en zelfs religieu-
ze ideaalbeelden. Al deze situaties 
worden gespiegeld aan wie we van 
binnenuit zijn, waar (zelf )afwijzing, 
in welke vorm en vanuit welke oor-
zaak dan ook, een negatief ant-
woord formuleert op de diepste  
levensvraag van ieder mens: ‘Mag 
ik er werkelijk zijn zoals ik ben?’

Daar spreekt schaamte over. Over 
die pijn: de schuring tussen het  
ideaal en onze werkelijke ik. De twij-
fel over het vervolgens aanvaard, 
verbonden en geliefd te kunnen 

zijn. De schaamte spreekt over al 
die wezenlijke momenten van af-
wijzing… Men onderschat vaak de 
pijn van het afgewezen zijn, de da-
gelijkse strijd van de moeite rond-
om onverbondenheid en de impact 
op eigenwaarde, relaties en leven. 
Omdat het niet is waarvoor de 
mens is gemaakt, is het iets wat ons 
altijd raakt. In de hof van Eden ligt 
een blauwdruk klaar. Daar wordt de 
betekenis van schaamte, de nood 
van de mens en de diepe behoefte 
die iedereen kent zo tastbaar. De 
naakte mens, zorgvuldig geboet-
seerd, staat voor afhankelijk, hulp-
behoevend en kwetsbaar. In zijn 
onvolledigheid wordt zichtbaar: de 
mens is geschapen om in verbin-
ding voorzien en beschermd te zijn. 

De Hof van Eden
Heb je je ooit afgevraagd waarom 
God de hof heeft gemaakt? De  
betekenis van de hof ligt in het  
bedekken, verdedigen en omrin-
gen ten behoeve van bescherming. 
Een afgebakende tuin, een eigen 
thuis, waar veilige verbinding is te 
vinden. De hof is een weergave van 
God: Hij is de Beschermer, de Bron 
van geborgenheid. In deze bijzon-
dere verbinding was de naakte 
mens voorzien van alles wat hij no-
dig had. De opmerkelijke afwezig-
heid van schaamte ligt besloten in 
Gods voorziening; in de aanwezig-
heid van geborgenheid. 
Maar één hap van de vrucht en de 
scheiding kwam. De ogen gingen 
open, en direct in een ogenblik 
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vervlogen; het idee dat de mens 
wel voor zichzelf kon zorgen. Be-
wust van de eigen naaktheid is 
hier: bewust van de eigen kwets-
baarheid en hulpbehoevendheid, 
verweven met een diep besef dat 
de mens zichzelf niet kan voorzien 
van wat hij ten diepste nodig heeft. 
De schaamte op dat moment gaat 
niet over het besef van de eigen 
onvolmaaktheid – in dit geval een 
terecht besef van de eigen schuld 
- maar komt voort uit de scheiding 
die hun overtreding vervolgens 
heeft bewerkt en de diepe, innerlij-
ke overtuiging niet meer aanvaard 
en beschermd te kunnen zijn. De 
mens komt hier tot de ontdekking 
onbeschermd kwetsbaar te zijn. De 
schaamte spreekt in de kern over 
het verlies van hechting met God 
(en met elkaar). In plaats van God 
op te zoeken, beweegt de mens 
naar de verborgenheid vol met 
zelfbedekking, zelfbescherming 
en zelfverdediging. Eén voor één 
zichtbaar in de reactie van de mens 
en het gesprek tussen hen en God. 
Denk nu eens terug aan de beteke-
nis van de hof. Wat is het contrast te-
kenend en treffend… De nood van 
ieder mens, de nood van schaamte, 
komt aan het licht. De mens raakt 
belast met zelfbescherming. Hoe 
we dat doen, verschilt per persoon. 
In de kern wordt duidelijk: de ver-
binding is verloren en de schaamte 
spreekt ‘Ik weet niet of ik nog aan-
vaard kan zijn, dus ik zorg wel voor 
mezelf, al doet dat ongelooflijk veel 
pijn.’ We gaan eraan onderdoor, dus 
zoeken we steeds weer opnieuw, 
al is het maar voor even, naar een 
manier om te kunnen dragen, wat 
eigenlijk ondraaglijk voelt. 

Wanneer schaamte 
mag spreken
Schaamte wil ook niet besproken 
worden. Daarin ligt een vlucht voor 
het gevaar van nieuwe onverbon-
denheid (want datgene waarover 
schaamte wordt beleefd, heeft al 
eerder geleid tot verlies), maar ook 
het niet willen voelen en dragen van 
de werkelijkheid, de zeer reële pijn.  

Afwijzing
formuleert

een negatief
antwoord op de

diepste levensvraag 
van ieder mens:

‘Mag ik er werkelijk
zijn zoals ik ben?’ 

De schaamte spreekt 
over die pijn.

Daarin ligt echter ook de conse-
quentie, betalen we de prijs, omdat 
het wel steeds opnieuw tot onver-
bondenheid leidt. De schaamte 
wordt steeds opnieuw innerlijk be-
vestigd.

Wanneer de schaamte mag gaan 
spreken, dan vertelt het verhalen 
over afwijzing en onaanvaardbaar-
heid. Over die stukjes van onszelf 
waarover we zijn gaan geloven dat 
het leidt tot die onverbondenheid. 
Over dat wat verloren is geraakt. 
Daar waar eigenwaarde is geknakt. 
Waar eenzaamheid suddert, vaak 
zo onopgemerkt en ongezien. 
Daar waar angst heerst om weer 
opnieuw te worden afgewezen, 
maar eigenlijk de angst dat wordt 
bewezen dat er waarheid is in wat 
van binnen wordt geloofd, dat wat 
al eerder is gezaaid en steeds weer 
opnieuw wordt geoogst. Wanneer 
we onszelf vanuit de bedekking 
als zodanig gaan onthullen, kwets-
baar én echt, ontdekken we ook 
dat aanvaarding weer werkelijke 
betekenis heeft en genade kan he-
len. Schaamte herstelt nooit in ver-
borgenheid. Als de schaamte mag 
spreken, kan er bewogen worden 
naar geborgenheid.

Er is nog zoveel te schrijven en uit 
te leggen over schaamte, maar 
voor nu een afsluitende hoopvol-
le boodschap. Al zo kenmerkend 
tastbaar in de hof, spreekt onze 
schaamte boven alles over de be-
hoefte naar Geborgen Verbinding. 
De nood van schaamte spreekt al-
lereerst over Christus: 

Die Zichzelf naakt onthulde aan het kruishout 
en verlaten werd door Zijn Vader. 

Om zo zonde, schaamte en verlies te dragen. 
Om ons te kunnen aanvaarden 

En bedekken, 
Ons opnieuw tot leven te wekken, 

In genadevolle omarming en geborgen bedekking. 
Om te voorzien, terwijl Hij zachtjes fluistert: 

‘Je bent van Mij, Mijn geliefde, 
Nog voordat er iets veranderd 

en nog lang nadat alles is fout gegaan. 
Ik maak alles nieuw’. 
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Hoi, ik ben Floor Blaauw, 28 
jaar en getrouwd met Leon.  
Samen hebben we een schat-
tig hondje Billy. 

Ik heb HBO Theologie gestu-
deerd aan de CHE te Ede en 
mijn afstudeeronderzoek, over 
het thema schaamte, uitge-
voerd voor Dichterbij Herstel.

Zo herstelt Christus kernachtig, 
treffend en zo raak, wat er in Eden 
mis is gegaan: de mens mag weer 
met Hem in verbinding staan. Zó 
is het mogelijk om weer naakt te 
zijn – helemaal zichtbaar en niks 
te verbergen – en te weten dat je 
toch veilig bent bij de God die alles 
ziet, Zijn troon verliet, en alles heeft 
gegeven, om nu weer het leven in 
intimiteit te delen, zodat we kun-
nen helen en aanvaard weer door-
geven; een liefde en genade die 
alles overwint. Om weer kwetsbaar, 
hulpeloos mens te zijn, en onszelf 
toe te vertrouwen aan de God die 
voorziet, doorziet, draagt en ons 
vraagt te komen zoals we al die tijd 
al werkelijk waren, zodat Hij Zijn 
licht kan schijnen in de duisternis. 

Hierin is de nood
van schaamte

een uitnodiging,
een vraag,

een liefdevolle
aanmoediging. 

Als de schaamte
mag spreken,

kan ons hart bewegen 
van verborgenheid 
naar geborgenheid.

Waar Hij zachtjes
fluistert: ‘Je bent van 

Mij, Mijn geliefde, 
Ik maak alles nieuw’.

Schaamtevol. Gebroken. Zondig. 
Zwak. Is het niet juist verwonderlijk 
dat te leren erkennen, te voelen, 
te doorgronden, en nog steeds zó 
in Hem aanvaard te zijn? Om met  
David mee te kunnen zingen, niet 
te bedwingen, als een lied dat op-
rijst diep vanbinnen: ‘Ik heb de Heer 
als mijn Beschermer gekozen. In 
Hem ben ik gekoesterd en gebor-
gen’. Hierin is de nood van schaam-
te een uitnodiging, een vraag, een 
liefdevolle aanmoediging. Als de 
schaamte mag spreken, kan ons 
hart bewegen van verborgen-
heid naar geborgenheid. Om daar 
schaamtevol mens te mogen zijn 
in verbinding met Hem. En lerende 
ook weer opnieuw te verbinden 
met anderen én onszelf. 

Daar wordt de pijn van het gebro-
ken leven niet ontweken, ten volste 
zelfs beleefd. Maar daar is ook juist 
volop leven, gerustheid en hoop-
volle vrijheid, vredig in echtheid en 
moed, in heerlijkheid, want Hij, Je-
zus Christus, heeft de wereld over-
wonnen. Zijn voorziening komt 
nooit tekort. ¡
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Op een prachtig, idyllisch plekje in Goudriaan (Alblasser-
waard), ben ik dit jaar begonnen met mijn eigen praktijk: 
‘Sapphire’. Sapphire is een praktijk voor therapie en coa-
ching waar je individueel of als stel terecht kunt met aller-
lei levensvragen die je bezig kunnen houden. Tijdens de 
gesprekken is er van alles te zien, een haan, jonge bonte 
spechtjes, egeltjes, een mooie boomgaard. Maar uiteraard is 
dat niet waarvoor de mensen komen, al is het wel een mooi 
extraatje;)

Visie 
Mijn visie en werkwijze zijn vergelijkbaar met die van Dichterbij 
Herstel. Zij zijn voor mij een inspiratiebron geweest om met 
mijn praktijk te starten. We werken daarom ook samen en dat 
is de reden dat ik mijn praktijk mag introduceren in dit mooie 
magazine. 

Sapphire
De naam Sapphire is geïnspireerd door de verlovingsring die ik 
van mijn man kreeg, en daarmee door hoofdstuk 54 van het Bij-
belboek Jesaja waar God de belofte uitspreekt: ‘Ik zal u grond-
vesten op saffieren’. Een saffier is een edelsteen die ook was 
geplaatst op de borsttas van de hogepriester, die dienst deed 
in de tempel (Exodus 28). De saffier verwijst naar de stam van  
Issaschar. Zijn naam betekent: ‘God heeft mijn loon betaald’. 
Zijn naam verwijst naar Jezus Christus, Die de prijs (het loon) 
van de zonde heeft betaald. 

Herstel van het hart
Therapie en coaching bij Sapphire is gebaseerd op de overtui-
ging dat de echte redding uiteindelijk alleen in Jezus te vinden 
is. Als we door Hem zijn vrijgekocht, is er een vast fundament 
waarop we ons leven kunnen bouwen. Dit betekent niet dat 
onze gebrokenheid ineens is verdwenen, maar het geeft wel 
ruimte om tot herstel van het hart te komen en weer in liefde-
volle verbinding te komen met God, jezelf en de ander. 

Weerbarstigheid van het leven 
Als therapeut ben ik rustig, analytisch, meelevend, liefdevol 
maar soms ook confronterend. Zelf ben ik ook door de nodi-
ge processen heengegaan om te leren zien wie God voor ons 
mensen wil zijn, als we ons hele hart aan Hem overgeven. Ik 
heb de weerbarstigheid van het leven ervaren en de obstakels 
die in de weg kunnen staan om echte verbinding aan te gaan. 
Juist daardoorheen ben ik enorm onder de indruk geraakt 
van Gods grootheid, Zijn betrouwbaarheid en Zijn liefde. Het 
is mijn verlangen dat God me gebruikt om in de pijn en ge-
brokenheid van de mensen die bij Sapphire aankloppen, Zijn 
liefde, troost en genezing te brengen. ¡ Antje de Jong-Kloppenburg
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Soms zit het tegen. Het gaat in een relatie niet zoals 
ik verlang. Een verwijt maken kan dan erg verleidelijk 
zijn. Soms alleen in gedachten, soms ontglipt het me. 
Ik kan me ervoor schamen, dat ik het blijf doen. Want 
als ik er even eerlijk naar kijk, begrijp ik best dat een 
verwijt druk geeft en voelt als kritiek of afwijzing en 
mijn geliefde zich dan sneller emotioneel terugtrekt. 
Terwijl ik dat juist niet wil. Dus ik snijd mezelf ermee 
in de vingers. 

Waarom doe ik het dan toch? Omdat ik een verwijt  
maken makkelijk vind. Ik hoef dan niet kwetsbaar te 
worden. Onder het verwijt zit een meisje dat zich er-
gens niet gehoord voelt. Ze verlangt naar erkenning, 
maar weet niet zo goed hoe ze dat moet krijgen. Ze 
voelt zich ook een beetje aanstellerig; is bang dat ze 
iets wil wat niet kan of mag. En daarom trekt ze zich 
terug, wordt gespannen en durft zichzelf niet meer 
zo goed te laten zien. 

Het blijft voor me best moeilijk om dat onder ogen te 
komen. Want als ik de werkelijkheid erken, voelt dat 
klein, als tekortschieten. Ik red mezelf blijkbaar niet 
altijd alleen, heb soms ook wat nodig. Terwijl ik geen  
garantie heb dat ik het krijg. En het is risicovol. Want 
ik weet hoe het voelt als ik het niet krijg. Leeg, vastzit-
tend, eenzaam, niet in staat tot geven; iets dat ik niet 
graag ben. Daarom is het verleidelijk om de ander (of 
mezelf ) verwijten te maken. Een verwijt doet schul-
dig verklaren. De beklaagde moet de schuld horen 
en goed zien wat er is nagelaten of is aangedaan. 

VAN GESPANNEN CONTROLE

NAAR ERKENNING VAN ANGT EN PIJN

In mijn verwijt zit het aangeven van een onvervuld of 
genegeerd verlangen. Dat genegeerde zit er echter al 
en wellicht vind ik dát moeilijk draagbaar; dat ik me ge-
negeerd kan voelen. Verwijten maken is voor mij ook 
een vorm van strijden, dat er niet zo met mij wordt om-
gegaan. Maar, als ik zelf ten diepste niet wil dat mijn 
nood bestaat en deze vooral probeer te fixen, dan is de 
kans erg klein dat er verbinding mee gemaakt wordt. 

Hoe kan ik nu op een andere manier omgaan met de 
spanning over wat ik mis? In plaats van gespannen 
controle willen houden, kan ik erkennen dat ik bang 
ben. De bron van die angst is eigenlijk altijd pijn. En 
door de impact vanbinnen te gaan (h)erkennen, kan ik 
er ook iets mee. Dit geeft de ander de kans om mij echt 
te zien en te begrijpen. Het werkt uitnodigend, merk 
ik, in plaats van eisend. Dus als er een verwijt in mijn 
gedachten komt, zet ik - als ik kan - mezelf even stil. Het 
helpt me dan om me te focussen op mijn lichaam en 
als het ware de lift te nemen naar beneden.  

Waarom helpt dat mij? Het gedeelte van mijn brein 
dat kent wat ik echt belangrijk vind, zit in de kern van 
mijn brein. Die kern staat niet zozeer in verbinding 
met mijn cognitie, maar wel met de zenuwbanen in 
mijn lichaam. Dat verklaart waarom emotionele pijn 
bijvoorbeeld voelbaar is in je buik. Die plek wordt ook 
wel pijnlichaam genoemd; de plek waar pijn ligt opge-
slagen. Als ik daar niet naartoe wil met mijn aandacht, 
zal de stress zijn eigen leven in mij blijven leiden. Dus 
door te durven voelen wat er gebeurt in mijn lijf, neem 
ik “regie” over mezelf. Vaak komt er dan vanzelf iets van 
emotie los, een onderbuikgevoel. Het rationele brein 
drukt zich uit in gedachten en zodoende in taal, maar 
emotie uit zich via het lichaam. Als ik dat toelaat, kan 
ik er ook uitdrukking aan geven en woorden aan gaan 
geven. En die kan ik delen met mijn omgeving. Dit voe-
len geeft mij een interne basis om erbij te blijven, ook 
als de ander mijn verlangen niet kan of wil beantwoor-
den.
 
Stilstaan bij de emotionele pijn in je lichaam heeft 
dus een functie. Het brengt je dichterbij jezelf, leert je 
over mens zijn, over het leven. Het is kwetsbaar, maar 
maakt je meer mens uit één stuk. Makkelijker om voor 
op te komen. Makkelijker om te begrijpen en te zien.  ¡

Jantine Stam

Je luistert ook nooit!

Het kan blijkbaar 
niemand iets schelen 
hoe het voor mij is. 

Niemand ziet wat het me kost. 

Het moet altijd op zijn manier. 

Het is ook nooit goed genoeg.
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November 2005. Als 31 jarige man 
ben ik onderweg naar de juwe-
lier in ons dorp. De zon schijnt en 
het is behoorlijk warm voor de 
tijd van het jaar. “Ik zoek een ring, 
een verlovingsring” zeg ik tegen 
de vrouw die mij in de juweliers-
zaak helpt. “De ring mag een ruw 
randje hebben.” Ze kijkt me iets 
verbaasd aan en vraagt: “Wilt u er 
namen in gegraveerd hebben?” 
Ik antwoordde: “Ja, graag: Jezus 
Christus.”

De dag ervoor heeft mijn vriendin, 
na een relatie van 3,5 jaar, onze 
verkering uitgemaakt. Dat was het 
moment waarop ik in mijn hart 
vastbesloten tegen de Heere Jezus 
zei: “Heere, vanaf vandaag wil ik al-
leen in Uw dienst staan, hier ben ik. 
Mocht het Uw wil zijn dat er alsnog 
een vrouw naast mijn zijde komt, 
dan laat ik dat helemaal aan U over.” 
En dat heb ik geweten…

Die verlovingsring draag ik als bruid 
van de Bruidegom, op weg naar 
de grote toekomstige bruiloft! Het 
ruwe randje laat de moeite, de pijn 
en het verdriet zien, dat het leven 
in zich heeft en hoe de Heere God 
dat kan gebruiken om ons te scha-
ven om Zijn bruid mooier te maken 
voor de Grote Dag! Sindsdien ga ik 
als single door het leven. En dat is 
niet zielig, het bevalt me prima.

3 miljoen singels
Volgens de cijfers van het CBS is het 
aantal alleenstaande meerderjari-
gen in Nederland toegenomen tot 
bijna 3 miljoen. Waarvan 1,2 mil-
joen single vrouwen en 1,7 miljoen 
single mannen. Samen is dat 22% 
van de meerderjarige bevolking. En 
4% ervan is een single ouder met 
één of meer kinderen. Eén van de 
redenen van de toename is de toe-
name van het aantal scheidingen. 
De precieze cijfers in de kerk weet 
ik niet, maar toch heb ik daar een 
beeld van. Als theoloog en spreker 
kom ik in veel verschillende kerken 
en gemeenten. Als ik daar om mij 
heen kijk en rondvraag, dan ont-
staat er een beeld dat de cijfers daar 
lager liggen. Dit komt denk ik om-
dat in de kerk het huwelijk de norm 
is en echtscheiding een gevoelig 
punt. Je wordt toch een beetje raar 
aangekeken als in je de kerk nog  
single bent. Het voelt soms onge-
makkelijk. Alsof het ons singles 
maar niet lukt om te trouwen, alsof 
er iets met je aan de hand is.

Single in de kerk
Het uitgangspunt in de kerk is 
het huwelijk, terwijl Paulus daar 
heel anders over spreekt! Paulus 
beschrijft: “Je zondigt niet, als je 
trouwt. Het is goed om te trouwen, 
maar beter om alleen te blijven. Zie 
1 Korinthe 7:8, 26-28, 36-40. 

Soms denk ik wel eens dat deze 
boodschap van Paulus in veel ker-
ken onvoldoende is doorgedron-
gen. Gods Woord zegt dit niet voor 
niets. 
Bijbels gezien, bevind ik mij als  
single in goed gezelschap: de Here 
Jezus en Paulus waren ook niet ge-
trouwd. Zij stonden in de volledige 
dienst van de Heere God. Heerlijk! 
Zelf merk ik dat ik goed alleen kan 
zijn en geniet van de vrijheid en de 
mogelijkheden die de Heere hierin 
geeft. Er zijn voldoende singles 
die wel getrouwd zouden willen 
zijn, maar geen partner hebben. 
Er kunnen verschillende redenen 
zijn waarom iemand niet (meer) 
getrouwd is. Vooral dan kan de 
christelijke druk van het ‘getrouwd 
moeten zijn’ een negatieve invloed 
hebben op het single zijn. Terwijl 
de kerk een prachtige boodschap 
heeft voor singles. Juist voor hen! 

Het is toch niet goed  
dat de mens alleen is?
Maar… Gods Woord zegt toch in 
Genesis 2:18 “Het is niet goed dat de 
mens alleen is.” Zeker! Velen lezen 
hierin een ‘Bijbels’ principe. Het He-
breeuwse woord voor mens is het 
woord adam. Daarom noemen we 
de eerste mens ook Adam. Er staat 
dus: “Het is niet goed dat Adamalleen 
is.”  En dat is logisch, omdat er toen 
nog helemaal geen vrouwen waren! 

Het is niet goed dat de mens alleen is…of toch wel?Het is niet goed dat de mens alleen is…of toch wel?
een prikkelende boodschap over single zijn

Dit artikel is als verkorte versie eerder verschenen in Musk4
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Dan maakt de Heere God voor 
Adam een mannin, zegt de He-
breeuwse tekst (2:23). Deze tekst is 
niet bedoeld als principe voor het 
huwelijk, alsof de Heere God wil dat 
elke man en vrouw getrouwd zou-
den moeten zijn. “Sorry single, het 
is niet goed voor jou dat je alleen 
bent. De bedoeling is toch echt dat 
je gaat trouwen.”   
Paulus zegt het volgende hierover 
in 1 Korinthe 7:32-33 “De ongehuw-
de (man) draagt zorg voor de dingen 
van de Heere, hoe hij de Heere zal 
behagen.” Hij zegt dan vervolgens 
dit over het huwelijk: “Wie echter 
gehuwd is (als man), draagt zorg 
voor de dingen van de wereld, hoe 
hij zijn vrouw zal behagen.” In vers 
34 spreekt Paulus over de vrouw: 
“De ongehuwde (vrouw) draagt zorg 
voor de dingen van de Heere om zo-
wel naar lichaam als naar geest hei-
lig te zijn. Zij echter die gehuwd is, 
draagt zorg voor de dingen van de 
wereld, hoe zij haar man zal beha-
gen.” 

Zowel de single man als de single 
vrouw, kunnen zich volledig wijden 
aan het behagen van de Heere. Het 
woord behagen betekent een aan-
gename wandel voor de Heere. Dit 
is zo’n groot voorrecht die singles 
hebben ten opzichte van getrouw-
de stellen. Dit geeft zoveel vrijheid 
en mogelijkheden, die de Heere wil 
geven aan de singles. In de voet-
sporen van de Here Jezus en Paulus.

Onderwijs in de kerk
In mijn vroegere gemeente werd 
er een keer een avond voor singles 
georganiseerd. Als doorgewinterde 
single, dacht ik “Laat ik daar maar 
eens naar toe gaan.” Hoe begon 
deze avond? Met speed-daten…  
Ik kon het niet geloven! 

Het laat gelijk zien waar de nadruk 
op ligt, namelijk het vinden van een 
partner. Op het getrouwd ‘moeten’ 
zijn. Door de focus op het huwelijk, 
wordt de nadruk onbedoeld gelegd 
op het ontbreken van een partner. 
Op iets niet hebben, in plaats van 
het op van het single zijn en daarin 
onderwijs te ontvangen hoe je dit 
vormt geeft in je leven en binnen 
de gemeente. 

Ik mis het Bijbels onderwijs in de 
kerk over het voorrecht dat je hebt 
om single te zijn en hoe aangenaam 
dat voor de Heere is. Het is jammer 
dat de kerk het heeft omgedraaid: 
zorg dat je trouwt, dan voldoe je 
aan het gebod van de Heere. 
Het huwelijk wordt vaak afgeschil-
derd alsof de Heere God dit gege-
ven heeft om elkaar gelukkig te 
maken. Als psychosociaal thera-
peut bij Dichterbij Herstel kom ik 
veel verdriet en eenzaamheid te-
gen bij getrouwde stellen in hun 
huwelijk! Soms denk ik oprecht, ik 
ben een gelukkige ongetrouwde. 

Afgezonderd achterblijven
Nog even terug naar Genesis 2:18 
“Het is niet goed dat de mens alleen 
is.” Het woord alleen betekent af-
gezonderd, achterblijven. Het is niet 
goed dat Adam afgezonderd ach-
terblijft. Het is de bedoeling dat wij 
mensen in verbinding staan met 
andere mensen en met de Heere 
God. Zo zijn wij door de Schepper 
gemaakt. Het huwelijk is daarvan 
de meest intieme vorm. En de ge-
meente van Christus is de plaats 
waar mensen van hart tot hart 
in verbinding met elkaar zouden 
moeten kunnen staan. Juist in de 
gemeente zal de single zich niet al-
leen, in de zin van afgezonderd en 
achtergebleven, hoeven te voelen.   

Singles ervaren soms moeite, ver-
driet en eenzaamheid, omdat ze zo 
verlangen naar een levensmaatje. 
Iemand om alles mee te kunnen de-
len, samen het leven te beleven en 
intimiteit te ervaren. Zij stappen na 
hun werk een leeg en stil huis bin-
nen. Aan dit verdriet en eenzaam-
heid wil ik zeker niet voorbij gaan. 
Sterker nog, ik denk dat er zelfs 
meer ruimte en aandacht nodig is 
voor deze gevoelens! Niet door het 
op te lossen, niet om hen te helpen 
op zoek te gaan naar een partner 
of vriendschappen, maar met hen 
te ervaren hoe dit deel van het le-
ven zo intens pijnlijk kan voelen. 
Dat daarin de Here Jezus aanwezig 
wil zijn. En dat je samen, als broe-
ders enzusters, het verdriet ervaart 
dat een deel van het leven bestaat 
uit pijn, moeite, verlatenheid, een-
zaamheid, niet gezien worden en je 

onbegrepen voelen.  Dat dit gevoel 
er mag zijn, omdat dit ten diepste 
ook vertelt hoe pittig je het leven 
soms ervaart en dat we elkaar no-
dig hebben om ook hierin te vol-
harden in ons geloof in de Here 
Jezus. Dan ervaren we dat er geen 
verschil is tussen getrouwd zijn en 
single zijn, maar dat we allemaal 
broers en zussen in Christus zijn. 

Ik ben 47 als ik dit schrijf en ik merk 
hoe ouder ik wordt als single, des te 
meer ik gericht raak op het onver-
gankelijke eeuwige hemelse, daar 
waar Jezus Christus is. Als single er-
vaar ik sterk Wie de Here Jezus is als 
de Opstanding en het Leven in mijn 
leven. Mijn verlangen neemt elk 
jaar toe om als verloofde bruid uit 
te zien naar de Grote Bruiloft. Daar-
in ervaar ik steeds meer hoe tijdelijk 
en vergankelijk de wereld om ons 
heen is en dat daarin relaties, zowel 
huwelijk als vriendschappen, zo 
kwetsbaar zijn. Als Jezus Christus, 
het Anker, binnen elke relatie wordt 
losgelaten, dan slaat de verganke-
lijkheid toe en relaties verzanden 
in gebrokenheid en eenzaamheid. 
Ook in een huwelijk kun je je soms 
nog meer een single voelen, dan 
een single! 

Samen vasthouden
Laten we elkaar vasthouden, laat 
niemand afgezonderd achterblij-
ven en laten we elkaar blijven aan-
moedigen. Niet om nog meer ons 
best te doen, maar door elkaar aan 
te moedigen ons oog en hart op 
Jezus Christus gericht te houden. 
Als getrouwd stel: in het diepe be-
sef dat het huwelijk er niet is om de 
ander gelukkig te maken, maar dat 
je een beelddrager bent. Het beeld 
van Jezus Christus als de Bruide-
gom en de gemeente als Zijn bruid. 
En als single: richt je niet op wat je 
niet hebt, maar besef dat je op dit 
moment in de bevoorrechte po-
sitie bent van single zijn, waarin 
je in overgave aan de Here Jezus, 
door Hem bijzonder kan worden 
gebruikt! De Here Jezus ziet jouw 
hart en verlangens. Hij weet wat je 
nodig hebt. Laat dat maar aan Zijn 
liefdevolle zorg over!

Siegfried Woudstra
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Dichterbij Herstel groepsaanbod

Mannengroep Groeien in gevoel en geloof
In deze groep werken we aan het leren herkennen, erkennen, delen en omgaan met je innerlijke gevoe-
lens en die van de mensen om je heen. Je leert welke emoties er zijn en hoe je die kunt herkennen bij 
jezelf. Je leert waarom de Here God emoties gemaakt heeft als deel van de mens en welke fundamentele 
rol emoties vervullen. Het is daarom ook belangrijk om je emoties te kunnen uiten. In gesprek met elkaar 
helpen we elkaar om tot die uiting te komen. Niet alle mannen hebben dat geleerd, terwijl ze wel merken 
dat het moeilijk is om echt verbinding aan te gaan en met je te laten maken als je je gevoelens onderdrukt, 
wegstopt of ontkent. 

We werken met een zelfgeschreven werkboek en je krijgt de kaartenset: Dichterbij Emotie kaarten. 

Praktische informatie:
•	 Aantal: 10 bijeenkomsten
•	 Frequentie: één keer in de twee weken op dinsdagavond 
•	 Prijs: € 60,- per bijeenkomst 
•	 Plaats: Veenendaal
•	 Therapeuten: Siegfried Woudstra en Wilbert Weerd. 
•	 Voor meer informatie en aanmelden: siegfried@dichterbijherstel.nl

Naast (h)erkenning van lotgenoten ontvang je 
in deze groepen professionele hulp en aandacht 
voor jouw specifieke situatie. Je kunt dan den-
ken aan: inzicht krijgen in jouw persoonlijke pijn-
punten en leerthema’s, begrijpen hoe systemen 
werken in je bestaande relaties, stappen zetten 
richting traumaverwerking en angstregulatie en 
psycho-educatie en informatie over seksualiteit, 
seksverslaving en man-vrouw relatie.

Jantine Stam geeft leiding aan deze groep. 

Praktische informatie:
•	 Aantal: 10 bijeenkomsten
•	 Frequentie: meestal één keer in de drie weken. 
•	 Kosten:  € 250,- 

Plaats: Veenendaal of Barneveld
•	 Informatie en aanmelden gaat via:  

www.kostbaarvaatwerk.nl 
•	 Therapeuten: Jantine Stam en  

een ervaringsdeskundige

Vrouwengroep Eenzame seksualiteit
Voor vrouwen die porno kijken (of andere seksuele ervaringen waar ze last van hebben) is de 
eenzaamheid en schaamte soms nog groter dan die van mannen. Verschillende visies onder 
christenen kunnen verwarring veroorzaken. Juist voor hen is herkenning, delen en erkenning erg belang-
rijk. 
Jantine geeft deze groepen met een vrouwelijke stagiaire. Met elkaar betrokken zijn en je veilig voe-
len om je hart te delen staan voorop. Daarnaast is er ook aandacht voor psychosociale educatie,  
inzicht krijgen in de verslavingscirkel, hechting, gezonde seksualiteit, emoties, trauma en identiteit. Mocht 
je hiermee worstelen als christelijke vrouw, aarzel niet om je aan te melden. Je bent van harte welkom! 

Praktische informatie:
•	 De data, tijden en frequentie van de bijeenkomsten liggen niet vast. 
•	 Prijs: € 45,- per bijeenkomst 
•	 Plaats: Veenendaal
•	 Therapeut: Jantine Stam
•	 Voor meer informatie en aanmelden kijk op: www.eenzameseksualiteit.nl 
•	 E-mail: info@eenzameseksualiteit.nl

Vrouwengroep Partners van seksverslaafde mannen (i.s.m. Kostbaar Vaatwerk) 
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Inleiding
Al generaties lang is er in de opvoeding en in kerken doorgegeven dat emoties niet belangrijk of onderge-
schikt zijn. Soms zelfs gevaarlijk. Want emoties kunnen vooral misleidend zijn. Emoties moet je leren be-
heersen door ze te onderdrukken, te relativeren, te ontkennen of voor jezelf te houden. Als psychosociaal 
therapeut ben ik dagelijks met mensen in gesprek, die door zo’n opvoeding volledig zijn vastgelopen in hun 
leven. Dan hoor ik hen vertellen hoe zij de boodschap over emoties als kind hebben meegekregen: “Je moet 
niet te veel luisteren naar je emoties, want die zijn vaak onbetrouwbaar en misleidend” of “Ga niet af op je 
gevoel, maar gebruik je gezonde verstand!” en “Je moet een verstandsbesluit nemen, geen gevoelsbesluit.” 
Echter, dat is niet de Bijbelse boodschap, want Gods woord vertelt ons iets heel anders. 

emoties...lastig of nodig?

Geest, ziel en lichaam
De bovengenoemde manier van opvoeden is een 
diskwalificatie van emoties en gevoelens. Dit is ont-
staat omdat er een tegenstelling gecreëerd wordt 
tussen het verstand (betrouwbaar en daarom goed) 
en de emoties (onbetrouwbaar en daarom slecht). 
Echter, emoties zijn niet minder of slechter dan ons 
verstand, ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. Ze hebben 
elkaar nodig om situaties in te kunnen schatten en 
om verbindingen met mensen aan te kunnen gaan. 
We zijn zowel met emoties geschapen als met ver-
stand. Je hart kan arglistig en verderfelijk zijn (Jere-
mia 17:9), maar je verstand kan ook verduisterd, ijdel 
en onwetend zijn (Efeze 4:18). We moeten ons niet 
alleen laten leiden door onze emoties, maar ook niet 
alleen door ons verstand! Ze moeten samengaan op 
de weg van Gods Woord, in de navolging van Chris-
tus onder leiding van de Heilige Geest. Dit zijn mis-
schien mooie woorden, maar als we de Bijbel gaan 
openen en over het belang van emoties gaan lezen, 
dan wordt het ons helder. 

Eenheid
Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5:23 En mag de 
God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mag 
uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam on-
berispelijk bewaard worden bij de komst van onze 
Here Jezus Christus. De meeste mensen lezen deze

tekst als een trichotomie: alsof de mens uit drie de-
len bestaat met elk een specifieke functie. Dit komt 
omdat onze Westerse manier van denken vooral 
is beïnvloed door de Griekse filosofie en de weten-
schap, waarbij de nadruk ligt op separeren (uit elkaar 
halen), onderscheiden en het definiëren van de losse 
elementen van ons bestaan. Hierdoor kunnen we 
moeite hebben met de Joodse manier van denken: 
de mens is één wezen, één geheel. Paulus wil juist 
met deze tekst uit Thessalonicenzen het volle be-
staan van de mens aanduiden. Hij zegt immers hier 
geheel en al en geheel. In een andere bekende tekst 
zien we hetzelfde naar voren komen. Lukas 10:27 Hij 
antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben 
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 
Hierbij gaat het niet om een verdeling te maken tus-
sen hart, ziel, kracht en verstand, maar juist om de to-
taliteit, de geheelheid van wie we zijn aan te duiden: 
het woord heel of geheel (NBG) komt vier keer voor 
in deze tekst. Ons verstand werkt samen met ons ge-
voel en met ons lichaam. 

De meeste emoties kennen een lichamelijke expres-
sie en samen willen zij iets vertellen aan ons verstand. 
Bijvoorbeeld verdriet geeft een lichamelijke reactie 
in tranen, boosheid laat ons hart sneller kloppen en 
onze bloeddruk stijgen, door schaamte krijgen we 
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vaak blozende wangen, angst kan ons doen laten 
zweten en paniek kan een druk op onze borst geven. 
Emoties hebben we niet zomaar…we zijn ook hierin 
naar Gods beeld geschapen!   

Emoties van de Here God
De eerste emotie van de Here God die in de Bijbel be-
schreven staat is berouw en de tweede emotie is ver-
driet. Genesis 6:5-6 Toen de HEERE zag, dat de slecht-
heid van de mensen groot was op de aarde en al wat de 
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde 
slecht was, kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de 
mens op de aarde gemaakt had en het bedroefde Hem 
in Zijn hart. En de HEERE zei: Ik zal de mensen die Ik ge-
schapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen 
zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevo-
gelte van de hemel, want het berouwt Mij, dat Ik hen 
gemaakt heb.

De Here God voelde berouw over dat Hij de mens 
geschapen had, omdat de slechtheid van de mensen 
groot was op de aarde en al wat de overleggingen 
van zijn hart voortbrachten te allen tijde slecht was. 
De Here God voelde droefenis om wie de mens was 
geworden in zijn slechtheid. Uit deze Bijbeltekst kun-
nen we al een aantal dingen leren over emoties. 

1. Emoties hebben een aanleiding
Gods emoties zijn er niet zomaar, ze hebben een aan-
leiding. Dit gedeelte laat zien dat de Here God naar 
aanleiding van de slechtheid van mensen op aarde 
bepaalde emoties voelt. Hij krijgt daardoor berouw 
en droefheid in Zijn hart. 

2. Meerdere emoties tegelijk voelen
Je kunt meerdere emoties tegelijk ervaren. Hier voelt 
de Here God zowel berouw als verdriet.  

3. Er volgt een actie op de emotie
De Here God komt in actie naar aanleiding van Zijn 
emoties: de slechte mensen uitroeien van de aardbo-
dem (door middel van de wereldwijde watervloed).  

Emoties van de Here Jezus
Om de emoties van de Here God nog dichter bij ons 
eigen hart te brengen, gaan we de emoties van de 
Here Jezus bekijken. Hij is immers als Gods Zoon aan 
de mens gelijk geworden! Het Evangelie van Markus 
staat vol over de emoties die de Here Jezus voelde. 
De meest intense emoties die we zien in het leven 
van de Here Jezus vindt plaats in de Hof van Getse-
mane. Markus 14:32-36 En zij gingen naar een plaats, 
genaamd Getsemane, en Hij zei tot Zijn discipelen: Ga 
hier zitten, terwijl Ik bid. En Hij nam Petrus en Jakobus 
en Johannes mee. En Hij begon zeer ontdaan en angstig 
te worden en Hij zei tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, 

tot stervens toe. Blijft hier en waakt. En Hij ging iets 
verder en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het 
mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan, en Hij 
zei: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker 
van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt. Het 
zweet brak Hem uit die als grote druppels bloed die op 
de grond vielen.

Het bijzondere van dit verhaal is dat de Here Jezus 
ons hier een voorbeeld geeft hoe ook wij kunnen 
omgaan met angst en verdriet. Jezus deelt Zijn emo-
ties met Zijn vrienden en met Zijn hemelse Vader. Hij 
vertelt wat er in Hem omgaat en vraagt om steun. 
Hij vraagt aan Zijn vrienden om met Hem te waken.  
Waken is: “er zijn”, wakker blijven en niet met oplos-
singen of antwoorden komen. De emoties van de 
Here Jezus mogen er zijn. 
Hier lees je dat de Here woorden geeft aan Zijn emo-
ties, deze deelt met anderen, de verbinding met Zijn 
vrienden en met Zijn Vader in de hemel zoekt en aan 
Hem Zijn verlangen kenbaar maakt. Hij onderdrukt 
Zijn emoties niet, relativeert ze niet, ontkent ze niet, 
verstopt ze niet, maar zoekt de nabijheid van Zijn 
vrienden en Zijn Vader. Toch blijft Hij niet in Zijn emo-
ties hangen. De Here reguleert Zijn emoties door te 
te zeggen tegen Zijn Vader: ‘niet wat Ik wil maar wat 
U wilt’.

Emoties van de discipelen
Over de emoties van de discipelen kunnen we ook 
veel lezen in de Bijbel. Hier noem ik één voorbeeld. 
Markus 6:49-52 Toen zij Hem over de zee zagen gaan, 
meenden zij dat het een spook was en zij schreeuwden 
luid. Want allen zagen zij Hem en werden verbijsterd. 
Maar terstond sprak Hij met hen en zei tot hen: Houdt 
moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 
 

Dichterbij Herstel start twee keer per jaar een 
mannengroep voor mannen die meer hun emo
ties willen gaan voelen en uiten. Zie pagina 32 
voor meer informatie.
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En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. 
En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij 
waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun 
hart was verhard. 

De angst die de discipelen hier hebben, komt door-
dat zij dachten een spook te zien. Deze angst leidt 
tot een lichamelijke expressie van luid geschreeuw. 
Als het een spook zou zijn geweest, dan was deze 
angst terecht geweest. Echter, zegt de Here Jezus 
tegen hen: ‘Ik ben het, wees niet bang, heb goede 
moed’. De discipelen hadden het inzicht nog niet Wie  
Jezus was en dat Hij op de zee zou kunnen lopen. De 
bevrijding van de angst komt door de woorden: ‘Ik 
ben het’. We leren hier ook dat niet de emoties mis-
leidend zijn, maar de waarneming van de aanleiding. 
Ze meenden een spook te zien, maar het was de 
Here. Zo kunnen we onszelf misleiden doordat we 
een gebeurtenis verkeerd interpreteren en daardoor 
emoties ontstaan die wel bij onze interpretatie pas-
sen, maar niet bij wat er werkelijk gebeurt. Door een 
herinterpretatie van de aanleiding, kunnen we ook 
een passende emotie gaan ervaren. 

Tot slot
Wij zijn naar Gods beeld geschapen en hebben daar-
om ook emoties. Emoties zijn naast ons verstand en 
lichaam een belangrijk onderdeel van wie we werke-
lijk zijn. Emoties willen ons altijd iets vertellen, ons 
iets duidelijk maken. Juist door onze emoties maken 
we verbinding met andere mensen. 

Hoe belangrijk is om emoties te gaan waarderen: dat 
is op de juiste waarde te schatten. Daarom is het van 
groot belang dat kinderen emotie-woorden leren.  
Volwassenen moeten dat soms ook nog leren. Voor 
kinderen is het helpend de emoties te benoemen die 
je bij je kind ziet: “Ik zie dat je verdriet hebt” of “Vertel 
eens, ben je boos?” of “Voel je je eenzaam?”. Hiermee 
leer je kinderen woorden te geven aan hun emoties 
en krijgen ze ruimte om deze ook te mogen uiten. Dit 
is een enorme erkenning van wie ze zijn en hoe zij de 
wereld om hen heen ervaren. Op deze manier leer je 
kinderen het voorbeeld van de Here Jezus navolgen. 
  
Wilbert Weerd

Ons team van Dichterbij Herstel bestaat uit 6 therapeuten die in 3 spreekkamers werken. 
Voor ons is het belangrijk dat cliënten zich thuis voelen. Daarom hebben we onze ruimtes als 
sfeervolle huiskamers ingericht. Hieronder vind je enkele foto’s van de spreekkamers. 

Kantoor 1

Groepsruimte

Kantoor 2

Kantoor 3 André zet koffie 
in Kantoor 2
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Indien wij door de Geest leven, 
laten wij ook door de Geest 
het spoor houden.

Galaten 5:25


